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D
romen, het thema van deze Benjamin, zijn 

hard nodig in de huidige samenleving en ook 

binnen de Joodse gemeenschap. JMW is er om 

mensen te steunen wanneer daar behoefte aan is en 

ook om de gemeenschap bij te staan in moeilijke tijden 

en bij minder prettige gebeurtenissen. Maar het leukste 

vinden we het juist om bezig te zijn met de positieve 

kanten van de Joodse identiteit. Onze droom is dat 

iedereen in vrijheid het Joodse leven kan leiden waar 

men voor kiest.

Joodse geschiedenis
Het bevorderen van kennis over de lange en rijk 

geschakeerde Joodse geschiedenis in Nederland is daarbij 

een van de belangrijkste instrumenten. Het was daarom 

een feest om samen met de Dr. Henriëtte Boas Stichting 

een nieuwe uitgave, en voor het eerst ook een Engelstalige 

versie, van de Canon van 700 Jaar Joods Nederland van 

Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet mogelijk te maken. 

Het is een prachtig boek geworden voor iedereen en alle 

leeftijden. Maar voor de auteurs en JMW gaat het ook 

heel stellig om het doorgeven van de geschiedenis aan 

een nieuwe generatie, zodat die zich bewust is van alle 

facetten van dat deel van de Joods-Nederlandse identiteit 

en zich er door kan laten inspireren (zie ook JMW 

Uitgelicht, p.36).

Bij de door JMW georganiseerde presentatie van het 

boek in de Uilenburgersjoel in Amsterdam trad de jonge 

Joods-Amsterdamse rapper Benjamin Fro op. Zijn refrein 

was “Wij zijn hier nog steeds”, een �ere uitdaging naar de 

rest van de samenleving en naar zijn Joodse generatiege-

noten om aan die aanwezigheid op een eigen manier invul-

ling te geven.

We gaan de komende tijd nog harder aan de slag met jon-

geren om ze te helpen op positieve wijze, op de manier 

die iedereen voor zichzelf kiest, inhoud te geven aan hun 

Joodse identiteit. Houd daarvoor het Instagram-account 

van onze jongerentak, Freyda, (@wijzijnfreyda) in de gaten.

Conferentie tweede generatie
JMW is er natuurlijk voor alle leeftijden en we blijven net 

zo hard als altijd de oudste leden van de gemeenschap, 

de oorlogsoverlevenden, bijstaan. Voor hun kinderen, 

de tweede generatie, gaan we de komende tijd echter 

nog meer doen dan voorheen. Dat de oorlog ook nog 

gevoeld kan worden door kinderen en zelfs kleinkinderen 

van overlevenden was bij JMW al langer bekend. Met 

het groeiende bewustzijn over de intergenerationele 

gevolgen van oorlogstrauma is er meer inzicht, informatie 

en onderzoek beschikbaar om beter aan de speci�eke 

behoeftes van deze groep tegemoet te komen. Om te 

helpen daar vorm aan te geven organiseert JMW later dit 

jaar een conferentie voor de tweede generatie. We zullen 

daarover zo spoedig mogelijk meer informatie verstrekken 

via onze nieuwsbrief en de website.

JMW Academy
Het verbeteren van de dienstverlening voor de 

tweede generatie is ook de inzet van een spannend 

nieuw initiatief, de JMW Academy. Met dit 

e-learningprogramma voor zorg- en welzijnsprofessionals 

willen we de kennis die wij over de decennia hebben 

opgebouwd over de intergenerationele overdracht van 

trauma beschikbaar maken voor medewerkers van andere 

organisaties die deze mensen bijstaan. We vinden het 

belangrijk dat professionals die in aanraking komen met 

mensen uit de tweede generaties zich bewust zijn van de 

gevoeligheden, de mogelijke patronen en in het algemeen 

de geschiedenis van de Sjoa, zodat er beter, sneller en 

e�ciënter hulp kan worden verleend en/of doorverwezen 

kan worden. Het is een gratis programma waar nu al 

meer dan honderd keer gebruik van is gemaakt en de 

verwachting is dat dit aantal alleen maar zal groeien.

 

Dan wens ik iedereen een hele prettige zomer, vol mooie 

dromerige zomerdagen, en voor wie het opgaat, een �jne 

vakantie. Zelf heb ik een hele stapel mooie boeken liggen 

over de fascinerende Joodse geschiedenis en cultuur 

in Nederland, waarmee ik plezierig kan wegdromen de 

komende maanden.

 

Margo Weerts,  
directeur-bestuurder JMW

De zomerdromen van JMW

JMW NIEUWS
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Dromen over de leukere dingen

“I have a dream,” de bekende woorden van Martin Luther King inspireren nog steeds en zijn ook 
voor Joden, en vooral de jongere Joodse generaties, heel relevant, ook in Nederland. In deze 
droom-editie van de Benjamin wordt het begrip dromen op velerlei wijze geïnterpreteerd.

Het kan de aspiratie zijn om mensen te helpen, zoals bij Judith Joan Walker, of gaan over dromerige 
creativiteit, zoals bijvoorbeeld bij illustrator en schrijver Jeska Verstegen en filmmaker Hans Fels.  
En dan zijn er ook de ‘echte’ slaapdromen en hun betekenis zoals psychoanalytica Iki Freud die in 
haar werk tegenkomt.
De droom van King over rechtvaardigheid en gelijkheid voor mensen van kleur in de VS, blijft een 
krachtig symbool voor het streven naar een betere maatschappij. In de Joodse traditie zou dat 
dichtbij Tikoen Olam kunnen komen, het repareren en verbeteren van de wereld. Net als de droom 
van Martin Luther King zal dat werk waarschijnlijk nooit helemaal af zijn.
Zoals Margo Weerts hiernaast ook schrijft, was de nieuwe uitgave van de Canon van 700 jaar 
Joods Nederland onlangs een hoogtepunt, niet alleen voor JMW, maar ook voor de Benjamin, want 
de Canon heeft zijn oorsprong in dit blad. Om daar meer over te horen is de Benjamin podcast van 
begin mei, met interviews met Bart Wallet en Tirtsah Levie Bernfeld, nog te beluisteren op het 
podcastkanaal van JMW, een aanrader, de Benjamin podcast.
Om terug te komen op het dromen over een betere wereld, dat bleek ook bij de presentatie van de 
Canon nog heel relevant. De meeste jongeren die door JMW waren gevraagd tijdens de gelegenheid 
te reageren op de Canon uitten hun zorgen over antisemitisme. Er is meer anekdotisch bewijs dat 
dit, helaas, een belangrijk onderdeel is van de huidige Joodse belevenis in Nederland, ook voor 
jongeren.
Hoe begrijpelijk dat ook is, zowel de Canon als dit droomnummer van de Benjamin benadrukken 
de hoop op een betere wereld, en laten de mogelijkheden daartoe zien. Oorlog en antisemitisme 
zijn onderdeel van onze geschiedenis en tot op zekere hoogte van het hedendaagse 
bestaan. Maar het Joods leven in Nederland en elders is zoveel meer dan dat.  
Wij hebben bij de Benjamin ook een droom: dat alle mooie Joodse facetten weer 
veel meer de boventoon gaan voeren.

Ferry Biedermann, hoofdredacteur
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voor de volgende vier nummers. 
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www.joodswelzijn.nl/abonneren.
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KUNST

De dromerige beelden van Marc 

Chagall zijn voor Ruud Bartlema 

de perfecte illustratie voor de 

onderwerpen waar hij mee werkt en 

in is geïnteresseerd: Joodse mystiek 

en de filosofie van Martin Buber. 

Bartlema is leraar Joodse mystiek, 

kunstschilder en Chagall-kenner bij 

uitstek. Hij vertelt met verve over de 

vroeg-modernistische Joodse schilder 

die eind negentiende eeuw werd 

geboren in wat nu Belarus is. 
 

B
artlema (1944) wilde zelf ook kunstschilder 

worden, hoewel hij geboren werd in een familie 

van predikanten. Na een periode van twijfel en 

enig aandringen van zijn vader koos hij uitein-

delijk toch voor de studie theologie. Hij sloot zich aan 

bij het Amsterdams studentencabaret waar hij verhalen 

leerde vertellen en bleef zich verdiepen en bekwamen in 

de schilderkunst. Na zijn studie reageerde hij in 1972 op 

een vacature voor predikant, met als standplaats het huis 

van Vincent van Gogh in Nuenen. Hij wilde er werken als 

predikant, maar bovenal wilde hij in dat bijzondere huis 

schilderen. 

In de jaren vijftig ontdekte hij dat hij een groot liefhebber 

was van de filosofie van Martin Buber over bijvoorbeeld 

taal en de kunst van de dialoog. Buber was ook de ingang 

naar de oude chassidische wereld en de Joods mystieke 

tradities, waarover Buber vele werken heeft geschreven.

 

Marc Chagall (1887–1985) is in de ogen van Bartlema 

de perfecte illustrator van Bubers mystieke, chassidische 

verhalen. Dit zit vooral in de wijze waarop Chagall de twee 

werelden van de mystiek en de gewone wereld verbindt. 

Achter de werkelijkheid gaat in het werk van Chagall een 

andere werkelijkheid schuil, waarin 2 + 2 niet 4 is, maar 

5 of nog iets anders. Kunstvormen als de schilderkunst, 

maar ook de poëzie bieden ons de enige toegang tot deze 

werkelijkheid.

Zo heeft Chagall toen hij zich in 1910 in Parijs vestigde 

een aantal werken geschilderd over de chassidische 

wereld waarin hij was opgegroeide en waarin hij zijn 

herinneringen als dromen weergaf. Een mooi voorbeeld 

van een dergelijk schilderij is Le Violonist. Zijn oom Neuch, 

de oudste broer van zijn moeder, was veehandelaar. Hij 

haalde vee op bij Russische boeren en de jonge Moshe 

(Chagall) mocht mee. Op de terugweg greep oom Neuch 

zijn viool en speelde Chagall vanaf de wagen toe. Wat 

opvalt is dat oom Neuch in het schilderij een groen gezicht 

heeft. In die groene kleur vielen twee werelden samen: 

de gele, waarmee Chagall het goddelijke weergaf en de 

blauwe, onze aarde spiritualiteit. Het is een moment van 

verbinding, een mystiek moment, dat op Chagall veel 

indruk moet hebben gemaakt.

 

“Net als in dromen 
gaan in zijn schilderijen 

de bekende en 
onbekende werelden 
een verbinding aan”

 

In vrijwel alle schilderijen van Chagall komen 

herinneringen als dromen terug. Het zijn herinneringen 

aan belangrijke personen, zoals zijn oom Neuch, zijn vader 

en moeder en zijn geliefde Bella, maar ook aan de tijd die 

voorbij is. Net als in dromen gaan in zijn schilderijen de 

bekende en onbekende werelden een verbinding aan.

In het schilderij Le Rêve, droomt Chagall dat hij en 

Bella samen op de rand van het bed zitten. Je ziet zijn 

De droomwerelden 
van Marc Chagall 

Van Joodse mystiek tot de Sjoa

TEKST ESTHER SCHOLTENS
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geboortedorp Vitebsk op de achtergrond. In het schilderij 

komt Chagall zelf als engel aanvliegen met een krant in 

de hand, alsof hij zichzelf de droom aanreikt. Hij kon 

in werkelijkheid niet met Bella samen zijn. Zij kwam 

namelijk uit een voorname familie die tegen haar relatie 

met de zoon van het visboertje was. De droom in Le Rêve 

is het verlangen om bij Bella te kunnen zijn. Let op het 

gezicht van Chagall dat rood geschilderd is.

Antisemitisme en kruisiging
In de periode voor de oorlog heeft Chagall La Crucifixion 
blanche, De Witte Kruisiging, geschilderd. Hij had een 

speciale relatie met de figuur van Jezus die hij zijn 

‘Joodse broer’ noemde. Chagall was in 1935 voor een 

tentoonstelling via Duitsland naar Vilnius gereisd en 

had daar de opkomst van de Jodenhaat gezien. Hij 

wist niet wat hem overkwam, hij had nog nooit zoveel 

antisemitisme gezien. Ook na zijn terugkeer in Frankrijk 

bleef deze reis hem bezighouden.

 

Als protest schilderde hij La Crucifixion blanche, waarop 

hij de Jezusfiguur naar beneden, naar de mensen onder 

hem laat kijken en hem een talliet omdoet om zo diens 

Joodse identiteit te benadrukken. Dit was voor de Joodse 

orthodoxie een moeilijk te slikken werkelijkheid. Chagall 

trok zich hier echter niets van aan. Hij was een seculiere 

Jood en genoot artistieke vrijheid die hij naar eigen 

inzicht gebruikte.

 “De gekruisigde Jezusfiguur 

staat symbool voor het lijden 

van het Joodse volk”
 

Op het schilderij is Jezus geel geverfd en naast het 

kruis staat de mystieke Jacobsladder afgebeeld. Beide 

verbeelden wederom de verbinding tussen het goddelijke 

en het aardse. De gekruisigde Jezusfiguur is voor Chagall 

het symbool van het lijden van het Joodse volk. Dat 

lijden heeft Chagall vrij gedetailleerd rondom het kruis 

geschilderd. De aartsvaders- en moeders dalen uit de 

hemel en vragen zich af wat er in hemelsnaam aan de 

hand is. Mensen proberen in boten te ontkomen, het 

dorp Vitebsk wordt verwoest en een man is gedwongen 

een bord met daarop waarschijnlijk “Ich bin Jude” om 

zijn nek te dragen. Onderaan het schilderij brandt echter 

de menora, wat aangeeft dat de eeuwige er altijd zal zijn. 

Hiermee wilde Chagall zeggen dat er ondanks alle ellende 

toch hoop is.

Uittocht
Chagall is in 1941 naar de Verenigde Staten gevlucht. Dat 

was aan de late kant. Hij dacht ten onrechte dat hij zo 

beroemd was dat de nazi’s hem met rust zouden laten. Hij 

heeft op het nippertje en met veel hulp van Varian Fry, 

die Joodse kunstenaars naar de Verenigde Staten haalde, 

kunnen ontkomen. Met al zijn schilderijen, Bella, zijn 

dochter Ida en haar echtgenoot is Chagall uiteindelijk in 

New York terechtgekomen. In 1944 overleed zijn vrouw 

Bella, een grote ramp.

Hij keerde in 1948 terug naar Frankrijk met zijn tweede 

vrouw, Virginia, die na het overlijden van Bella door 

dochter Ida aan Chagall was gekoppeld om voor hem te 

zorgen. Dit huwelijk was geen succes. Virginia was veel 

jonger, niet Joods en sprak geen Jiddisch; ze spraken 

letterlijk een andere taal. Nadat de relatie op de klippen 

was gelopen, regelde dochter Ida opnieuw een vrouw voor 

haar vader, Vava. Dit huwelijk hield wel stand. Vava bleek 

veel zakelijk inzicht te hebben en dankzij haar verkocht 

Chagall vanaf de jaren vijftig het ene na het andere 

schilderij.

In alle schilderijen die Chagall na de Tweede Wereldoorlog 

maakte is de Sjoa terug te vinden. Chagall was vooral 

gefascineerd door de uittocht van de Joden uit Europa, 

richting Israël, maar ook naar de Verenigde Staten. Hij 

vergeleek deze uittocht met die van het Joodse volk uit 

Egypte. Op schilderijen uit die periode zie je drommen 

mensen op de vlucht op weg naar een nieuw leven, 

dromend dat ze de verschrikkingen voor altijd achter zich 

kunnen laten. •

KUNST

Nog een uiting van de fascinatie van 
Chagall met de kruisiging: 'Kruisiging 
en Wederopstanding', glas in lood in de 
Kathedraal van Reims, 1974
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INTERVIEW JESKA VERSTEGEN

Hoe kan een weelderige droomwereld, compleet met feeërieke illustraties en 

fantasierijke zinswendingen, voortkomen uit een pijnlijke ervaring met de 

Tweede Wereldoorlog? Volgens illustrator en schrijver Jeska Verstegen was 

het juist het zwijgen van haar moeder dat haar de weg wees naar haar latere 

carrière. “Dromen, dat was voor mij ook een soort ontsnappen.”

Fantasie die begon 
als ontsnapping 

 

“Met die droomwereld mensen 
ook iets vertellen.”

H
aar illustraties versche-

nen onder meer in Libel-
le, ze heeft talloze kinder-

boeken gemaakt, onder meer de 

serie over prinses Keteltje, en aan 

nog meer meegewerkt. In haar 

knusse woning in het hartje van 

Amsterdam kijkt Jeska Verstegen, 

51, bijna met verwondering terug 

op haar eigen jeugd en de angsten 

en regels van haar moeder. Die 

was kind in de oorlog en dat was 

voor haar allesbepalend . “Het 

was een benauwd wereldje waar ik 

in zat,” legt ze uit.

Als kind was ze vaak ziek en haar 

moeder legde een soort bescher-

mend cocon om haar heen, “een 

hele rare bel.” Dat tekent ook de 

sfeer in het boek Ik zal je bewaren 

dat ze schreef over haar oma, 

bomma genoemd omdat ze in 

België woonde, en over hoe ze haar Joodse achtergrond 

ontdekte.

Helemaal in het begin van het boek zit ze samen met haar 

moeder als de deurbel gaat. “Ik kijk naar mijn moeder en 

zie haar verschrikte blik. Ze staart in een verte die ik niet 

kan zien, dan maakt ze aarzelend aanstalten om op te 

staan.”

Haar moeder maakte als kind in de oorlog mee hoe 

bomma moest onderduiken. Ze mocht er tegen niemand 

iets over zeggen, want dat kon levensgevaarlijk zijn, legt 

Verstegen uit. “Dat zwijgen begon toen al en ik denk dat 

ze dat meegenomen heeft in haar hele systeem. Ik heb 

het boek geschreven omdat ik zelf ook graag meer wilde 

begrijpen van hoe het in mij vervlochten zit.”

Dromerig meisje
Een van de dingen die ze heel duidelijk ziet is hoe de 

sfeer thuis, en de houding van haar moeder, haar tot een 

dromerig meisje maakten. “Er heerste een gespannen sfeer 

thuis, ik werd vrij kort gehouden en dan kan je eigenlijk 

maar een kant op en dat is de droomkant. In mijn beleving 

is dat zo gegaan. Daar kon ik alles, ik mocht vliegen, ik had 

TEKST FERRY BIEDERMANN BEELD VIA JESKA VERSTEGEN

Jesje 2 jaar.



9

INTERVIEW JESKA VERSTEGEN
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heel veel knuffels en daar mocht ik mee dansen. Het don-

kere trotseren door het heel licht te maken en het vreemd 

maken, het een bepaald soort licht te geven waardoor het 

een beetje wonderlijk wordt.” In Ik zal je bewaren beschrijft 

ze onder meer hoe ze zich als elfjarig meisje voor het eerst 

ervan bewust werd dat haar moeder en bomma Joods 

waren, dat ze een hele Joodse kant van de familie had. Het 

boek beschrijft grotendeels hoe het echt gegaan is, zegt 

ze. De realisatie leidde echter niet tot een zoektocht naar 

haar Joodse roots. Nog steeds is dat niet iets waar ze zich 

heel erg in heeft verdiept en waar ze veel van weet.

 

“Soms schaam ik me daar ook voor, maar mijn moeder 

had veel verdriet over hoe het gegaan is in de oorlog en ei-

genlijk was mijn bomma de enige overlevende van de hele 

familie. Dus mijn moeder stak alles weg, het bestond niet. 

Sterker nog, ze had liever dat je het ook niet naar buiten 

bracht. Daarom weet ik er ook heel weinig van. Ik weet dat 

ze zelfs de kandelaar, hoe heet die ook alweer, met negen 

armpjes, omgedraaid had neergezet. Ze wilde hem wel 

neerzetten, maar draaide hem om, met de voorkant tegen 

de muur, dat vond ik heel symbolisch.” 

Haar moeder vertelde haar op een gegeven moment dat 

ze “een kwart Joods” was. Jaren later ontmoette ze de 

onlangs overleden Israëlische schrijver Meir Shalev toen 

ze aan illustraties voor een van zijn boeken werkte. “Een 

bijzondere man. Hij legde me dingen uit en heeft me toen 

onder meer gezegd: ‘maar jij bent gewoon Joods’.” Ze was 

verbijsterd. “Ik heb alle stukjes en beetjes bij elkaar moe-

ten puzzelen, en misschien nu nog. Er zit ook nog steeds 

een soort schroom in om daarover te praten.”

 

— Het was geen onderdeel van jullie leven toen je opgroeide?
“Nee, eerder het omgekeerde, het werd weggehouden. 

Maar alles van religie, ook niet ergens lid van zijn. Bijna 

schuilen, aan een stuk door. Dus op die manier zit het 

toch in mijn leven, via het schuilen en het zwijgen zit het 

er toch in.”

 — Is er een moment geweest dat je je iets meer verdiept hebt 
in Joodse dingen?
“Ik ben naar het Joods Museum gegaan, maar het blijft 

zo dat ik bijna bang ben om me aan het onderwerp 

te branden omdat het eigenlijk niet mocht. Maar dat 

soort dingen heb ik mijn hele leven door. Ik drink 

nooit alcohol, want wie weet wat er kan gebeuren. Mijn 

moeder was altijd heel streng en ik mocht niet door 

Amsterdam fietsen. Als ik nu door de stad fiets dan denk 

ik nog steeds: ik fiets door Amsterdam!” Ze fluistert het 

opgetogen. “Ik denk nog steeds aan dat verbod, dat zit 

blijkbaar zo diep.

 

— Je voelt ook geen behoefte om er meer mee te doen?
“Nee, dat niet. Ik vind het goed zoals het is en het mag 

allemaal bestaan. Ik denk dat ik me daar nu het rustigst 

bij voel. Ik vind het mooi, je kan van alles zeggen over 

religie, maar je kan ook zeggen: het geeft verbinding, het 

geeft herkenning, het geeft ook op een bepaalde manier 

liefde. Dat zie ik ook, maar ik heb nu mijn eigen invulling.”

 

“Dromen, tekenen, 
schrijven en verzinnen, 

dat vult bij mij die leegte.”
 

— Het Joods zijn gaat toch niet alleen over religie?
Dan zou het om herkenning gaan, dat je in je jeugd ermee 

bent opgegroeid. En dat is dus wat ik mis. Dat heb ik op 

allerlei fronten. Ik heb allerlei leemtes en ben nu aan het 

kijken naar hoe ik die kan vullen. En ik ben nog steeds 

nergens lid van, ook uit angst. Als we het over dromen 

hebben, dat tekenen, schrijven en verzinnen, dat vult bij 

mij die leegte. Daar haal ik zoveel uit, ik vind het zo leuk 

om om me heen te kijken.

 

— Welke plek heb je je Joodse bomma nu gegeven?
“Ze is een belangrijk onderdeel van mij, haar geschiedenis 

leeft in mij voort en alle volgende generaties. Daar kom 

ik vandaan en dat wil ik met respect behandelen, daarom 

heet mijn boek ook Ik zal je bewaren. De keuze die mijn 

moeder heeft gemaakt om zich op te sluiten in dat gevoel 

moet ik ook met respect benaderen. Ik wil het haar niet 

verwijten want zij heeft een keuze moeten maken.

Dromen als werkterrein
De oorlog werkt ook door in haar werk, net als de droom-

wereld waar ze als kind in vluchtte. Een van de drijfveren 

voor het schrijven van Ik zal je bewaren was dat ze jeugd-

boeken over oorlog vaak niet vond ingaan op de lange en 

nare nasleep. “Ik dacht dat er in veel oorlogsverhalen voor 

de jeugd een soort spanning van leuk zat, een soort jon-

gensboek. Dat begreep ik nooit, want ik zag altijd alleen 

de andere kant.

Boma en bompa 
in Engeland
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“Ik dacht dat het goed zou zijn om de nasleep van zo’n 

drama een keer te laten zien. Het gebeurt nu nog, denk 

aan de vele kinderen in Oekraïne bijvoorbeeld. Het wan-

trouwen dat generaties lang duurt. Ik vond het bijzonder 

dat ik dat ook kon aanstippen, het ontzettend wrede en 

treurige en de diepe kras in ieders ziel. Bij bomma zat dat 

het diepst, bij mijn moeder ook, bij mij alweer wat minder 

natuurlijk, maar hoe lang dat aanhoudt en hoe vreselijk 

oorlog is.”

De droomwereld die haar als kind ontsnapping bood, is 

nu al jaren haar werkterrein. Het dromen zit in haar “hele 

wezen” en vormt haar werk. Het is zelfs zo dat ze er om 

bekend staat en opdrachtgevers haar er vaak op uitkiezen. 

“Ik denk dat ik altijd op zoek ben naar dat vervreemdend 

effect, de realiteit net een twist geven. Ik heb nu een paar 

opdrachten lopen en dan wordt dat ook van me gevraagd.”

 

— Kan je een voorbeeld geven van een droom die je hebt 
gehad?
“Een slaapdroom? Een enge? Eens droomde ik dat ik over 

mensenbotten moest lopen, dat was erg griezelig. Ik hoor-

de het kraken terwijl ik liep. Ik herinner me ook een fijne 

droom, ik was een jaar of acht. Ik danste rondom een paal 

met kleurig wapperende linten.

Ik ben nu een boek aan het schrijven waarin ik wat betreft 

fantasie helemaal mijn gang mag gaan. Voor het slapen-

gaan neem ik in gedachten een vraag mee waar ik een 

oplossing voor moet vinden. Het moment vlak voordat 

je in slaap valt, is magisch. Je denkt heel vrij en op die 

momenten ontstaan vaak mooie ideeën.”

 

— En qua dagdroom, iets waar je naartoe teruggaat?
“Nou, ik ben wel van de open velden, tegen een boom aan 

zitten en dan over een open veld staren, dat vind ik een 

heel mooi beeld om bij weg te dromen. Of een boek lezen 

in de vrije natuur. Ik kan bijvoorbeeld heel erg genieten 

van een merel die hier de laatste dagen de hele tijd op de 

hoek van het dak zit te zingen, ’s morgens en ’s avonds. 

Daar ga ik dan naar luisteren, ogen dicht en dan kan ik 

helemaal meegaan in zijn gefluit, dat is ook een soort van 

wegdromen.”

“Ik denk dat mensen 
geïnspireerd willen 

worden.”
 

— Blijft dat hetzelfde als vroeger, het wegdromen?
“Ik denk dat ik vroeger vrijer was, nu moet ik er ook mijn 

geld mee verdienen. Soms maak ik het echt te bar en dan 

zegt de redacteur ook: ‘maar Jeska…’ en dan ben ik veel 

meer gestuurd aan het dromen. Je kan het ook anders 

zien, ik ga heel ver, ik laat mijn hersens gaan en pluk dan 

wat ik nodig heb. Ik heb dromen leren plukken, zo van 

‘die kan ik gebruiken en die kan ik gebruiken’. Dat dacht 

ik laatst ook nog, omdat het je vak geworden is, zit er ook 

een soort druk bij en dat was er vroeger helemaal niet.”

 

 — Het dromen is dus eigenlijk je beroep geworden, je praktijk.
“Ja, ik heb moeten leren hoe je dat doet. Ik heb 

bijvoorbeeld een opdracht en dan belt iemand voor nog 

een opdracht, en dan willen mijn hersens meteen aan de 

gang. Dus je moet leren parkeren en dat kan ik nu heel 

aardig. 

Ik ben ’s morgens aan het schrijven, echt al om half vijf, 

lekker vroeg, en dan opeens voel ik, het is op, en dan ga 

ik tekenen. Dat heb ik echt moeten leren, want je stapt 

een andere wereld in, je gaat associëren. Een roos roept 

bijvoorbeeld een herinnering op, wat weer tot een andere 

gedachte leidt. En nu ben ik veel meer gestructureerd 

bezig. En dat heeft ook een voordeel want je gaat meer 

naar de essentie toe. Want dat realiseer ik me sinds kort, 

dat je met die droomwereld mensen ook iets kan vertellen 

en dat wil ik heel graag nu ik wat ouder ben.”

 

— Waarom vinden mensen het interessant om dingen via een 
droomwereld te zien?
“Ik denk dat mensen geïnspireerd willen worden, veel 

liever dan altijd het harde nieuws te zien. Ik denk 

dat ze op een positieve manier de problemen die we 

allemaal kennen en hebben en moeten ondergaan, willen 

aanschouwen. Dus zonder steeds met de opgeheven 

vinger van: ‘wat doe jij’? Of een negativiteit. Maar met een 

zekere luchtigheid, van: ‘ach, hè, wat fijn, zo kan ik het 

ook zien’. Ik denk dat mensen dat leuk vinden.” •

INTERVIEW JESKA VERSTEGEN
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Overdag heeft Jolan Toff een scherp oog voor alle ergernissen van het leven.  

Maar in zijn dromen is er geen wolkje aan de lucht.  

Ik droomde dat ik meteen het beginnetje kon 

vinden van het rolletje plakband en de perfora-

tierand van de rol vuilniszakken.

 

Ik droomde dat ik, op hun website, heel makkelijk 

het telefoonnummer kon vinden van het bedrijf 

dat ik dringend nodig had. Toen ik belde werd er 

onmiddellijk opgenomen. Bij het doorverbinden 

kreeg ik direct de juiste persoon aan de lijn.

 

Ik droomde dat ik naar een documentaire zat te 

kijken over mijn favoriete band en er niet telkens 

door de muziek heen werd gepraat.

 

Ik droomde dat iemand die wordt beschuldigd in 

een MeToo zaak zegt dat hij zich hier in WEL 

herkent.

 

Ik droomde dat ongezond gedrag niet wordt 

gebagatelliseerd. “Ik rook nog een sigaretje” of,  

na het zoveelste glas: “ik neem nog een wijntje”.
Verkleinwoorden worden vaak achteloos toegepast. 

Iets van waarde wordt afgedaan als iets onbenul-

ligs. “Ik heb een huisje in Frankrijk” of “ik heb een 
appartementje voor mijn dochter gekocht”.
 

Ik droomde dat je niet telkens, in allerlei program-

ma’s, steeds maar dezelfde BN'ers ziet. Oók nog 

eens gepresenteerd door zogenaamde BN'ers.

Ik droomde dat de visite niet meer klaagt over 

de hoge parkeerkosten of dat ze zo moeilijk een 

parkeerplaats konden vinden. Ik voel mij dan toch 

altijd een beetje schuldig.

 

Ik droomde dat, toen ik bij de benzinepomp moest 

wachten, de chauffeur vóór mij na afgerekend te 

hebben, onmiddellijk wegreed. Ook moest hij in 

zijn auto niet eerst nog een aantal onduidelijke 

dingen doen.

 

Ik droomde dat het ongemakkelijke gevoel weg bleef 

toen ik in het restaurant geen fooi gaf vanwege het 

matige eten en de ongeïnteresseerde bediening.

 

Ik droomde dat ik dit bord bij een voetbalstadion zag.

“Agressie en geweld accepteren wij niet. Roken 

en alcohol en drugs zijn niet toegestaan, 

we gaan respectvol met elkaar om, er is 

cameratoezicht voor uw en onze veiligheid, 

van diefstal, vernieling en wapenbezit doen wij 

aangifte”.

Dit hangt echter in het OLVG-Oost ziekenhuis in 

Amsterdam. • 
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JMW zoekt 
vrijwilligers

Wil jij je inzetten voor anderen binnen de Joodse gemeenschap? 

Op bezoek bij ouderen en samen een boodschap doen? Of helpen 

om een activiteit te organiseren, zoals een debat, lezing of 

filmavond? JMW biedt verschillende mogelijkheden om je in 

te zetten voor anderen. Wanneer het je uitkomt, of op vaste 

basis. Individueel of in een groep. Het kan allemaal. 

Je wordt dan deel van het JMW-team en bent 

tevens welkom op onze vrijwilligersactiviteiten. 

Zo organiseren wij elk jaar een deskundigheids-

bevordering en een landelijke vrijwilligersdag, 

waarbij onderlinge ontmoeting centraal staat. 

Meedoen of meer weten? 

Neem dan contact op via activiteiten@joodswelzijn.nl 

en vraag naar de mogelijkheden. Of geef zelf aan waar je 

behoefte aan hebt of graag zou willen doen. 

Jonet.nl komt naar Jonet.nl komt naar 

je toe deze zomer!je toe deze zomer! 
Ook op snikhete dagen Ook op snikhete dagen 
berichten wij over de berichten wij over de 
laatste ontwikkelingen laatste ontwikkelingen 
in Joods Nederland en in Joods Nederland en 
de Joodse wereld. de Joodse wereld. 



14

LITERATUUR

Het droomverhaal van 

Arthur Schnitzler
Onderdrukte erotiek en verlangen

TEKST KARIEN ANSTADT

De Weens-Joodse arts en auteur was 

kind van zijn tijd, het fin du siècle 

van de 19de eeuw. Tegelijkertijd 

luidde hij, samen met onder anderen 

Sigmund Freud, de moderne tijd 

in. Hij werd beroemd en verguisd, 

vergeten en opnieuw ontdekt. Een 

eeuw later worden kunstenaars 

opnieuw door hem geïnspireerd. 

E
en van de bekendste voorbeelden daarvan was 

de befaamde regisseur Stanley Kubrick, die zijn 

laatste film, Eyes Wide Shut met Tom Cruise en 

Nicole Kidman, op Traumnovelle van Schnitzler 

baseerde. Het is een eigentijdse versie waarbij het verhaal 

zich in New York afspeelt maar met dezelfde thematiek 

van droom en werkelijkheid.

Arthur Schnitzler (1862–1931) groeide op in Wenen, 

destijds hoofdstad van de dubbelmonarchie Oostenrijk-

Hongarije. Hij was voorbestemd om net als zijn vader 

arts te worden. Als assistent van psychiater Theodor 

Meynert, bij wie Freud ook in de leer was geweest, kwam 

hij in aanraking met hypnosetechnieken en werd daar een 

expert in.

Het was dan ook de menselijke psyche die hem ging 

fascineren en toen hij besloot zijn eigenlijke roeping, het 

schrijven, te volgen, werd dat zijn centrale thema.

Hoewel hij zelf deel uitmaakte van het Weense leven 

rond 1900, was hij een scherp observator van de 

hypocriete moraal van zijn tijd. Die hekelde hij in veel 

van zijn toneelstukken en romans. Schnitzler huldigde 

de opvatting dat mensen in wezen gedreven worden door 

primitieve driften waarvan zij zich niet of nauwelijks 

bewust zijn en die ze moeilijk onder controle kunnen 

houden.

Schnitzler heeft een uitgebreid 

oeuvre op zijn naam staan, 

waaronder Traumnovelle, oftewel 

droomnovelle waarin aspecten van de droomtheorie van 

Sigmund Freud vervat zijn. Die was uiteengezet in het 

boek De Droomduiding van Freud dat verscheen in 1900. 

Zijn theorie was revolutionair en heeft tot op de dag 

van vandaag invloed. De titel van de film van Kubrick 

uit 1999, Ogen Wijd Dicht, suggereert dat je ziende blind 

kunt zijn maar in de droom de verborgen werkelijkheid 

kunt zien. De kern van de droomtheorie is dan ook dat 

in de droom wensen, fantasieën, verlangens en innerlijke 

conflicten, die je in bewuste staat niet toelaat, tot uiting 

komen.

Koortsige dromen
Traumnovelle kwam in 1926 uit. Hoofdfiguur is de 

huisarts Friedolin die getrouwd is met Albertine. Het is 

carnavalstijd en ze zijn samen naar een gekostumeerd 
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bal geweest. Dit bal heeft achteraf bij zowel de man als 

de vrouw de o, zo verboden verlangens opgewekt naar 

erotische spanning, avontuur en vrijheid. Ze raken met 

elkaar in gesprek en peilen aarzelend in hoeverre dat bij de 

ander ook het geval is. Van het een komt het ander en op 

een gegeven moment vertelt Albertine hoe ze tijdens een 

vakantie met Fridolin verliefd werd op een andere man, 

zodanig dat ze toen fantaseerde bereid te zijn Fridolin en 

kind voor hem op te geven. Fridolin bekent dat hij tijdens 

die vakantie ook iemand op het oog had.

 

“Monniken, nonnen en 
naakte gemaskerde 

vrouwen.”

Hoewel er bij beiden slechts in fantasie ontrouw heeft 

plaatsgevonden, heeft de ontboezeming van Albertine 

gevolgen voor de gemoedstoestand van Fridolin. Meteen 

als hij de volgende dag zijn ziekenronde doet gebeuren er 

vreemde dingen. Als hij het huis van een net overleden 

patiënt bezoekt, knielt de dochter van deze man bij hem 

neer en bekent hem haar liefde. Als in een roes verlaat hij 

het huis.

Nog andere vreemde vrouwen komen vervolgens op zijn 

pad en aan het eind van de dag gaat hij niet naar huis 

maar naar een café waar hij zijn vriend Nachtigal ontmoet. 

Fridolin staat er vervolgens op Nachtigal te vergezellen 

naar een gekostumeerd evenement waar hij piano speelt. 

Het avontuur lokt.

Dan neemt het verhaal de 

vorm aan van een grimmig 

sprookje. Fridolin verzeilt op een 

bijeenkomst waar zich in een zaal 

wonderlijke taferelen afspelen. 

Eerst ziet hij “monniken en 

nonnen”, daarna komen naakte 

gemaskerde vrouwen binnen, 

storten geklede cavaliers zich 

op de vrouwen en wordt er wild 

gedanst.

De beschrijving van dit tafereel 

doet denken aan sommige, 

veel latere, films van Fellini, 

surrealistisch, angstaanjagend en 

verlokkend tegelijk. Een van de 

daar aanwezige vrouwen vormt 

voor hem een speciale verleiding, 

maar tenslotte wordt hij als 

indringer ‘ontmaskerd’ en eruit 

gegooid.

 

Als in een droom keert hij in een 

koets huiswaarts. Als hij om vier 

uur ’s nachts thuiskomt en de slaapkamer binnen gaat, 

buigt hij zich over zijn slapende vrouw die net op dat 

moment in haar slaap een schrille lach laat horen. Hij 

maakt haar wakker uit haar droom waarna ze helemaal 

uit haar doen is. Na veel aandringen vertelt Albertine hem 

haar droom, waarin zowel haar liefde voor hem, maar ook 

beelden van vrijheid, ontrouw en buitensporige agressie 

naar haar man, naar buiten komen.

“En geen droom, zuchtte hij 
zachtjes, is volledig droom.”

Fridolin is geschokt, met name doordat ze hem in haar 

droom laat kruisigen. De volgende avond ziet hij op het 

kussen naast dat van zijn vrouw zijn masker liggen, dat 

hij kennelijk is vergeten terug te brengen. Heeft ze dat 

daar neergelegd, is hij door zijn vrouw ‘ontmaskerd’? Nu 

vertelt hij haar uiteindelijk van zijn nachtelijke tocht. Na 

alle bekentenissen vraagt hij aangedaan: “‘Wat moeten we 

nu Albertine?’

Ze glimlachte en na een korte aarzeling antwoordde ze: 

‘Het lot dankbaar zijn, geloof ik, dat we uit alle avonturen 

heelhuids tevoorschijn zijn gekomen – uit de werkelijke en 

uit de gedroomde.’ ‘Weet je dat ook heel zeker?’ vroeg hij.

‘Zo zeker als ik vermoed dat de werkelijkheid van een 

nacht, ja zelfs van een heel mensenleven, niet meteen ook 

zijn innerlijke waarheid is.’

 ‘En geen droom, zuchtte hij zachtjes, is volledig droom.’“

Geheimzinnigheid en symboliek
De vorm en de symbolen in deze novelle maken het ver-

haal spannend en lijken tegelijkertijd iets te zeggen over 

het mensbeeld van Schnitzler, 

dat aansluit bij de droomtheorie 

van Freud. Het verhaal speelt 

zich af in de carnavalstijd: door 

middel van het kostuum en het 

masker kan men zich verbergen 

en toch driften, die eigenlijk 

taboe zijn, uitleven. Tegelijkertijd 

lijkt Fridolin, als hij zijn masker 

op zijn bed ziet liggen, zich af te 

vragen of hij in die zin ‘ontmas-

kerd’ is door zijn vrouw, dat ze 

door heeft wie hij werkelijk, of 

ook, is.

Fridolin maakt na de avond 

van de ontboezemingen allerlei 

geheimzinnige voorvallen mee. 

Komen die gebeurtenissen toe-

vallig op zijn pad, of kiest hij daar 

op hol gebracht door emoties, 

bewust of onbewust, voor?

Het einde van de novelle geeft 

aan dat het onder ogen zien 

van de eigen verborgen wensen 

en soms agressieve gevoelens 

en die van de ander, niet het einde van een relatie hoeft 

te betekenen. Als men deze aanvaardt kan dat ook 

bevrijdend werken. •
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Als kind droomde Hans Fels ervan 

ontdekkingsreiziger te worden. 

Hij fantaseerde ook over films, 

bijvoorbeeld van een zeereis, die zo 

echt leken met zelfs de geuren erbij, 

dat het zou zijn alsof je er zelf bij 

was. Als cameraman en filmmaker 

heeft hij dat later geprobeerd te 

benaderen, en hij noemt nog steeds 

zijn multimediaal project In het 

kielzog van Darwin, een zeilreis 

rond de wereld die tientallen 

weken te volgen was op televisie 

en radio, een “dream come true”.

I
n 1978 zag ik in Vrij Nederland een foto van een 

verjaardagsfeestje met kinderen die in een kring 

op de grond zitten. Wat deze kinderen gemeen 

hebben is dat ze vrijwel allemaal Joods zijn en hun 

ouders communist. Eén van de kinderen is Hans Fels, 

die (met Monique Wolf - ook op de foto te zien) de film 

Namens onze ouders maakte, over de invloed die deze 

achtergrond op hun leven heeft. Ze spraken met die 

kinderen van toen, van wie de ouders vervolgd werden 

en in het verzet zaten. Ik werkte net bij JMW en was zo 

onder de indruk van de film dat ik de makers uitnodigde 

om de film te vertonen voor de maatschappelijk 

werkers van JMW, inclusief een nagesprek. Toen hoorde 

ik voor het eerst het begrip ‘tweede generatie’.

We zitten bijna vijftig jaar later bij Hans (1948) thuis 

aan de zonnige keukentafel met uitzicht op de Brouwers-

gracht. “Ja, dat is één van de eerste films die ik heb ge-

maakt. Hij kreeg veel publiciteit; Vrij Nederland wijdde er 

een hele bijlage aan. Het was de eerste keer dat het begrip 

‘tweede generatie’ werd gebruikt voor de Joodse kinderen 

die kort na de oorlog waren geboren.”

Leven met een camera
Hans begon al jong met fotograferen. Geleidelijk aan 

verruilde hij zijn fotocamera voor een filmcamera en 

zo begon zijn carrière als cameraman en regisseur in de 

Nederlandse filmwereld. Hij ontmoette Harry de Winter, 

en zij werkten jarenlang samen in het bedrijf IDTV Film.

“Eigenlijk was ik na een aantal jaren tot de conclusie 

gekomen dat het werken in dit steeds groter wordend 

filmbedrijf niets voor mij was. En net toen ik besloten 

had iets heel anders te gaan doen, belde Jan Blokker, 

eindredacteur van VPRO en schrijver, me met de vraag 

of ik voor zijn nieuwe buitenlandmagazine wilde komen 

werken. Ik besloot om het één jaar te doen; het werden er 

zestien.”

Voor het programma Diogenes vloog hij de hele wereld 

over, van El Salvador tot Cambodja, van Colombia tot 

Afghanistan. “Zo ben ik wel tien oorlogen of gewapende 

conflicten binnengestapt.”

 

“Een zwaar project, 
maar ik ben blij dat ik 
de film heb gemaakt.”

DROMEN EN FILM

Dromen op celluloid 

Hans Fels en film

TEKST MARIANNE FUCHS BEELD PRIVÉCOLLECTIE HANS FELS

Foto uit de film Namens onze ouders, 
met Hans Fels, vijf jaar, eerste van linksboven.
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Toen al die oorlogen en ellende hem te veel werden, 

schreef Hans het boek In het Landschap van mijn Ouders, 
over zijn eigen belevenissen en die van zijn ouders, die 

beiden de Nazikampen overleefden. Hij schreef het vooral 

voor zijn twee kinderen Elias en Lea om hen te vertellen 

wat die zo vaak afwezige vader op zijn zwerftochten over 

de aardbol tegen was gekomen.

Over de Poolse sjtetl van zijn grootvader Mozes 

Kupferschmidt maakte hij de documentaire Dzików Stary. 
Hans nam zijn toen driejarige zoon mee en droeg de film 

aan hem op. Je ziet het jongetje door het dorp fietsen, 

waar na de oorlog geen enkele Joodse familie terugkeerde.

Hans is zijn leven lang bezig geweest met zijn 

familiegeschiedenis. Omdat hij zijn derde kind op latere 

leeftijd kreeg - zijn twee oudere kinderen zijn uit zijn 

eerste huwelijk - vroeg hij zich af wat hij zijn tienjarige 

dochter Zara moest vertellen over zijn lange leven vóór 

haar geboorte. Maar hoe doe je dat? Hoe vat je zoveel 

jaren samen en wat is eigenlijk belangrijk voor Zara?

In Berichten voor Zara, zijn laatste film, tekent hij 

belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven op een groot 

vel papier en bespreekt die samen met Zara. “Het is een 

samenvatting geworden van mijn leven, door een oude 

vader met een jong kind. Het was een zwaar project, maar 

ik ben blij dat ik de film heb gemaakt.” Berichten voor Zara 

is binnenkort te zien bij de EO.

Filmen in Israël
Hans heeft veel in Israël gefilmd. Hij maakte daar 

films over uiteenlopende onderwerpen: de christelijke 

achtergronden van het religieuze antisemitisme, de 

bezette gebieden, Israëli's tijdens de Golfoorlog, de 

emigranten uit de Sovjetunie die in steeds grotere getale 

Israël binnen kwamen en het land overspoelden met de 

meest fantastische musici. “Dirigent Zubin Metha (van 

het Israëlisch Filharmonisch Orkest, red.) vroeg op mijn 

verzoek de Russen uit het orkest te gaan staan. Meer dan 

de helft stond op.”

Hans vertelt uitgebreid over De Zaak Arlosoroff, een 

film over de richtingenstrijd binnen het Zionisme. Aan 

de ene kant de socialistische Zionisten met mensen als 

Arlosoroff, Ben Gurion en Ben Aron die de Palestijnen 

accepteerden en samen wilden werken, en aan de andere 

kant de Revisionisten onder leiding van Jabotinsky, die 

een harde politiek tegenover de Palestijnen voorstonden.

Spontaan staat hij op en begint ter illustratie van die 

Hans Fels in Berichten voor Zara
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politieke opvatting een strijdlied van de Revisionisten te 

zingen: “Shte Godot haYarden…”, wat zoiets wil zeggen 

als: De Jordaan heeft twee oevers, de één is van ons en 

de andere ook. Onwillekeurig moeten we er allebei om 

lachen.

Ook maakte hij de film Een zwaar hart, over de vervolging 

van de Nederlandse Sinti, aan de hand van de geschiedenis 

van het zigeunerorkest van Tata Mirando; een film vol 

muziek, verdriet en weemoed.

Darwin en opera
Hij vertelt over het Darwin project uit 2009, waarbij 

hijzelf tientallen weken aan boord was met een team van 

filmers, wetenschappers en anderen om dezelfde zeetocht 

te maken als Darwin, die van 1831 tot 1836 aan boord van 

de HMS Beagle voer. De reis vormde de basis van Darwin's 

On the Origin of Species en daarmee de evolutietheorie. 

“We wilden de reis herhalen om te kijken hoe het ervoor 

staat met zijn erfenis en onze toekomst”.

 

Ik vraag hem naar de film waar hij het meeste plezier aan 

beleefd heeft. Hij denkt even na en antwoordt: “Dat is De 
Bloedbruiloft, een film over de totstandkoming van een 

opera op Haïti.” Hans draaide een film in de hoofdstad 

Port-au-Prince, waar een gewapende opstand plaatsvond. 

Midden in de chaotische stad kwam hij een man tegen die 

vertelde dat hij een opera had geschreven en vroeg of hij 

geïnteresseerd was.

“Ik had helemaal geen tijd om na te denken in die 

hectische situatie, in de straten werd gevochten, maar 

nadat ik het eiland was ontvlucht moest ik weer aan die 

man denken; misschien, dacht ik, is het maken van een 

operavoorstelling in dit zieke land helemaal niet zo’n 

gek idee. Haïti werd na de opstand overstroomd door 

NGO’s en goedbedoelende hulpverleners die er namens 

de VN met hun 4 wheel-drives rondreden. Maar niemand 

kwam op het idee een muziekschool te openen, toneel te 

bevorderen of een kunstacademie op te richten. Ik heb 

geld bijeengebracht om de eerste Haïtiaanse opera op te 

kunnen voeren en was vervolgens bijna negen maanden in 

Haïti om het project, ondanks alle moeilijkheden, tot een 

goed einde te brengen.” 

“Een prachtig beschilderde zeecontainer, omgebouwd tot 

podium, werd op een trailer van dorp naar dorp gereden; 

het leek wel de Scala van Milaan op wielen.” De opera 

kwam naar alle uithoeken van het eiland en de film die 

er uit voortkwam, De Bloedbruiloft, is een ontroerende 

ode aan de mensen die in dit wrede land het lef hebben 

schoonheid na te streven.

“Misschien bracht dit me zoveel vreugde: de gedachte 

dat deze opera een soort heling kan brengen voor 

de uitgeputte bevolking van dit eiland. Ik ben ervan 

overtuigd dat dit de betekenis van cultuur kan zijn. Dat 

de operavoorstelling en de film die ik ervan maakte zo 

geslaagd waren, voelde als een droom die uitkwam.” •

Tekening van Hans Fels uit Berichten voor Zara
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Boeken die de redactie opvielen en 

die met dromen te maken hebben. 

Teksten grotendeels overgenomen 

van de uitgever.
 

Kibboets op de klei, een Joodse droom  

in Franeker – Auke Zeldenrust

Tussen 1934 en 1941 gaan tientallen 

Joodse jongens en meisjes in opleiding 

bij boeren en tuinders in Franeker. Hun 

hoop is om na de landbouwopleiding 

naar Palestina te emigreren en daar het 

Joodse land op te bouwen. Hun leven 

wordt ruw verstoord als ook in Neder-

land de oorlog uitbreekt: op 3 november 1941 wordt de 

kibboets door de Duitse bezetters overvallen. De pioniers 

worden gearresteerd, hun kibboets de�nitief gesloten. Het 

boek toont de dromen van deze pioniers: wie waren zij, 

hoe ontvouwde hun leven zich en wat bleef er na de oorlog 

over van hun idealen? 

Boom (2022), ISBN 9789024451265

’s Nachts droom ik van vrede, oorlogs-

dagboek 1941-1945 - Carry Ulreich

Dit originele en ongecensureerde 

dagboek van een Joodse tiener werpt 

nieuw licht op de geschiedenis van 

Joden in de Tweede Wereldoorlog. ’s 
Nachts droom ik van vrede is het unieke 

dagboek van de Rotterdams- Joodse 

Carry Ulreich, dat tot nu toe onbekend 

bleef. Het toont een meisjesleven in de tijd van de Grote 

Moord. Het dagboek maakt voor de lezer invoelbaar hoe 

het is om onder te duiken en hoe de dreiging van buitenaf 

je naar de keel grijpt. Met oog voor detail houdt Carry de 

dagelijkse gebeurtenissen bij, een dagboek en zes schrif-

ten vol. Haar stijl is authentiek, relativerend, en vaak 

humoristisch.

Libris (2016), ISBN 9789023996859

Dromen over Anne Frank  

– Maha Hassan

Gedurende haar verblijf in de woning 

van de familie Frank op het Mer-

wedeplein in Amsterdam, maakt de 

Syrisch-Koerdische schrijfster Maha 

Hassan kennis met Anne, onder meer 

door de foto’s die ze aan de muur ziet 

hangen. Ze raken met elkaar in gesprek 

en al snel kruipt Anne steeds meer onder Maha’s huid. 

Terug in Parijs lukt het haar niet om haar verslag over het 

verblijf in Amsterdam te voltooien. Er is een reis naar de 

Palestijnse stad Ramallah voor nodig om te bese�en dat 

Anne Frank nog niet uit haar systeem is verdwenen. Een 

reis die ervoor zorgt dat Maha Hassan voortaan anders 

naar Israël kijkt.

Uitgeverij Jurgen Maas (2022), ISBN 9789083210810

Gustav Mahler, de Joodse vreemdeling - 

Chaim den Heijer

We belichten dit nieuwe boek over 

Gustav Mahler in deze droomeditie van 

de Benjamin omdat de componist een 

speciale relatie had met dromen. Hij 

noemde zijn symfonie nummer drie, 

“Een zomerse middagdroom”. In het 

vierde deel van de symfonie gebruikt 

hij een tekst uit Nietzsche’s Also sprach Zarahustra: “Uit 

diepen droom ben ik ontwaakt. De wereld is diep.”

De ambitie van Mahler om met zijn kunst via dromen de 

werkelijkheid te benaderen komt tot uitdrukking in wat 

hij over zijn werk schreef: “Mijn symfonie zal iets zijn dat 

nooit eerder door de wereld is gehoord. De natuur zelf 

vindt een stem en vertelt diepe geheimen waarvan wel-

licht alleen in dromen een glimp kan worden opgevangen.”

Het boek van Chaim den Heijer gaat echter, tragisch 

genoeg, juist over de harde werkelijkheid waar Mahler en 

zijn werk mee geconfronteerd werden. Het virulente anti-

semitisme in het tijdperk van het �n de siècle belemmerde 

Mahlers carrière en maakte dat zijn werk als minder-

waardig werd beschouwd. Mahler voelde zich overal een 

vreemdeling, nergens gewenst. 

Amphora Books (2023), ISBN 978906446 1798

TEKST FERRY BIEDERMANN

Droomboeken
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Krantz droomt zich gek

H
et was een mooie sjabbat-dienst geweest, 

mijmerde rabbijn Shlomo Krantz nog na in de 

zwoele zomerse lucht buiten zijn sjoel in de 

zuidelijke buitenwijk van Amsterdam. Hij had 

mooi gesproken en de parasja een eigen wending gegeven 

door het een beetje abstract en eigentijds te maken, over 

wat we elkaar verplicht zijn. Hij keek tevreden om zich 

heen en was verrast door de matte gezichten en de afwezi-

ge blikken.

De meeste mensen haastten zich naar huis of waren 

op weg naar de een of andere activiteit, maar het vaste 

plukje rond de eeuwige intrigant Mendelbaum en diens 

kleinzoon Jossie stond hevig en enigszins bozig na te 

praten. Mendelbaum zag dat Krantz hun kant op keek en 

wenkte hem erbij te komen. “Krantz,” gromde de zoals 

altijd in trainingspak gestoken veteraan. “Je wordt ook al 

een dagje ouder, hè? Is de rek er een beetje uit bij je?”

 

Krantz verschoot van kleur. Hoewel hij de pesterijen 

van Mendelbaum gewend was, ging dit toch wel weer 

ver. “Hoezo, wat is er nou weer Moshik,” zei hij met een 

diepe zucht. Mendelbaum stoomde door, nauwelijks 

wachtend tot Krantz was uitgesproken. “Goed dat 

we je even kunnen aanschieten, in het belang van de 

gemeenschap. Iedereen viel bijna in slaap bij je parasja 

deze keer. De helft liep al weg voor het einde. Ben je niet 

meer geïnspireerd?”

 

“Als je je dromen 
niet herinnert, ben je 
gewoon niet creatief.”

 

Het was waar dat er een paar mensen waren opgestaan 

tegen het einde, maar dat gebeurde vrijwel altijd, Krantz 

ervoer de woorden als een aanval, maar hield zich in. 

Mendelbaum was nog niet klaar: “Het viel ons allemaal 

gewoon op dat je dit jaar vrijwel letterlijk hetzelfde 

verhaal hield als vorig jaar. Ik vind het een beetje lui, 

hoor, en de mensen haken gewoon af, die willen wel weer 

eens wat nieuws horen.”

 

Nu ontplofte Krantz, “Moshik, wat een onzin! Jij weet 

toch ook wel dat we ieder jaar hetzelfde rijtje afgaan en 

alles op de een of andere manier weer terugkomt? Ik 

schrijf echt iedere keer een verse tekst, hoor. Ik spring in 

op wat er om ons heen gebeurt. Daar zit behoorlijk wat 

onderzoek bij, ik denk er diep over na en eigenlijk vond 

ik het behoorlijk geslaagd.”

 

Mendelbaum en de anderen leken weinig onder de 

indruk. Voordat Krantz boos wegbeende wierp de oude 

sportschoolhouder hem nog toe: “Het klinkt anders 

ieder keer hetzelfde, niet alleen jaar op jaar, maar ook 

week na week. Je moet je hoofd misschien een beetje 

laten doorwaaien, frisse ideeën. Doe je wel genoeg aan 

sport en beweging, kom een keer naar de gym. Dan slaap 

je ook beter.”

 

Eenmaal thuisgekomen deed hij tijdens de lunch zijn 

beklag bij zijn vrouw Jessica die hem meteen een 

koffieverbod oplegde. “Op onze leeftijd is goed slapen 

inderdaad de sleutel tot de creativiteit,” verklaarde ze 

ferm. Krantz steigerde opnieuw: “Maar Jess, waar heb je 

het over, welke leeftijd? Jij showt ook nog wel lingerie, 

zo oud zijn we niet.” Zijn vrouw keek hem meewarig aan. 

“Shlomi, accepteer het, en als je voelt dat je creatiever 

TEKST FERRY BIEDERMANN
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bezig moet zijn, dan moet je proberen in contact te 

komen met je onbewuste gevoelsleven, met je dromen. 

Dat heb ik gelezen in dat blad. Als je je dromen niet 

herinnert, ben je gewoon niet creatief.”

 

Krantz sputterde nog wat na, maar besloot dat hij de 

sjabbat niet verder wilde laten verstoren door zorgen 

over zijn creativiteit en zich te pijnigen met het terug-

halen van dromen, die hij zich maar zelden herinnerde. 

Maar de volgende dag ging hij voor het eerst in maanden 

weer hardlopen, huffend en puffend en veel langzamer 

dan voorheen weliswaar, maar toch. Het hielp wel een 

beetje, merkte hij; hij viel in ieder geval sneller in slaap. 

Maar het dromen vlotte juist helemaal niet. De volgen-

de nachten deed hij van alles om zich zijn dromen te 

herinneren, hij concentreerde zich erop vlak voor het 

slapengaan en bij het ontwaken, maar ze bleven hem 

ontsnappen.

 

Na een paar dagen had Krantz het gevoel dat hij gerad-

braakt was; zijn slaap was vreselijk onrustig geworden. 

Iedere keer dat hij dacht te dromen, schoot hij wakker en 

probeerde terug te halen waar het over gegaan was, maar 

‘s ochtends was alles dan toch weer weg.

Overdag zat hij verbeten van de frustratie aan zijn 

bureau, krampachtig probeerde hij de parasja voor de 

komende sjabbat te schrijven, maar het enige dat in zijn 

hoofd opkwam was het hoongelach van Mendelbaum en 

de dorre woestenij van zijn droomloze belevingswereld.

 

Tegen het einde van de week was hij ten einde raad, 

al zijn inspiratie leek voorgoed weg te zijn. In bed die 

avond zuchtte Krantz diep, draaide zich twee keer om en 

viel woelend in slaap. Naast hem had Jessica al sinds een 

paar dagen een slaapmasker op en oordoppen in om de 

gefrustreerde uitlatingen van haar echtgenoot te kunnen 

negeren. Na een goede nachtrust was ze de volgende 

ochtend verbaasd Krantz nog naast haar in bed te zien.

 

“Heb je dit keer wel lekker geslapen, Shlomi,” vroeg ze. 

Krantz keek haar enigszins wanhopig aan. “Jawel, ik 

heb wel doorgeslapen, maar ik heb weer niet gedroomd. 

Tenminste, ik heb alleen maar nachtmerries gehad over 

het feit dat ik niet droom. Op een gegeven moment werd 

ik zelfs door een soort inspecteur ondervraagd over mijn 

droom en ik kon hem niets vertellen, nada.” Jessica lach-

te en keek haar man spottend aan. “Maar Shlomi, dat is 

toch een droom? Echt iets voor jou, een beetje donker en 

paranoïde, klopt helemaal.”

 

Krantz was totaal overdonderd door het idee, hij had 

dus wel gedroomd. Langzaam begon hij zich beter te 

voelen en in zijn hoofd begon hij de parasja te schrijven. 

Mendelbaum wilde iets anders? Nou, hij zou iets anders 

krijgen, rechtstreeks uit zijn nachtmerries. •

Mediation bij JMW

Voor meer informatie over mediation en de lage eigen bijdrage 
kunt u op onze website kijken of contact opnemen met:
Judith de Rond (MfN-register): j.derond@joodswelzijn.nl

Marc Grünfeld: m.grunfeld@joodswelzijn.nl

U voelt zich machteloos, raakt verstrikt in 

uw emoties en het lijkt alsof de ander geen 

rekening met u houdt. Een mediator kan u 

helpen om weer met elkaar in gesprek te 

raken en er samen uit te komen.

Heeft u ruzie in de privésfeer, op het werk of met instanties?  
Een mediator stemt de behoeften, wensen en zorgen van iedereen 
af, waardoor met ieders mening rekening wordt gehouden. Doordat 
u samen naar een passende oplossing zoekt, zorgt mediation 
ervoor dat de uitkomst nog op lange termijn effectief is. 
Daarnaast bespaart het traject u ook tijd, energie en geld. 

De mediators bij JMW zijn ervaren, onafhankelijk en 
onpartijdig. Daarbij staan vertrouwelijkheid en geheimhouding 
altijd voorop. 

088 - 165 22 00
www.joodswelzijn.nl
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L
aten we beginnen bij drie voorbeelden uit de 

oudste Joodse bronnen, namelijk de boeken van 

de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. Aartsvader Jacob 

is de eerste die een dergelijke betekenisvolle droom had. 

Wanneer hij, uitgeput van een lange reis, zijn hoofd te 

rusten legt op de meest comfortabele steen die hij kan 

vinden, krijgt hij een droom waarin de Eeuwige hem en 

zijn nakomelingen het land Israël belooft. De droom is 

het begin van de relatie tussen het Joodse volk en het 

land, een droom die het Midden-Oosten tot op de dag van 

vandaag in zijn greep houdt.

Meestal zijn dromen echter helemaal niet zo eenduidig en 

makkelijk te verklaren als in het geval van Jacob. Het goed 

kunnen uitleggen van dromen is niet iedereen gegeven, 

maar Jacobs zoon Jozef had er een groot talent voor. Zijn 

eigen dromen, die zouden suggereren dat zijn broers en 

ouders in de toekomst voor hem zouden buigen, zorgden 

ervoor dat hij een �inke bonje kreeg met zijn broers.

Zo erg zelfs dat zijn broers hem als slaaf verkopen 

waardoor hij in Egypte in de gevangenis terechtkomt. 

Daar verklaart hij de dromen van twee van zijn 

celgenoten, de voormalige wijnschenker, en de bakker van 

de Farao. De eerste droomt dat hij de druiven van drie 

wijnstokken uitperst in Farao's beker. De tweede dat hij 

drie manden met broden op zijn hoofd heeft waar vogels 

uit eten. Jozef weet hen te vertellen dat de wijnschenker 

vergeven zal worden door de Farao en weer aan het werk 

zal kunnen gaan als zijn wijnschenker, terwijl de bakker 

ter dood gebracht zal worden. En zo geschiedde.

 

“Zeven gezonde koeien 
worden verzwolgen door 

zeven magere koeien.”
 

Wanneer de Farao van Egypte vervolgens dromen heeft 

die hij niet kan verklaren, wijst de wijnschenker hem op 

Jozef die nog steeds in de gevangenis zit. Farao laat Jozef 

uit de gevangenis halen om een droom te verklaren waarin 

zeven gezonde koeien worden verzwolgen door zeven 

magere koeien. Jozef weet Farao te vertellen dat Egypte 

zeven jaren van overvloed staan te wachten, gevolgd door 

zeven jaren van hongersnood. Deze verklarende gave 

zorgt er voor dat Jozef uit de gevangenis komt en een 

belangrijke functie krijgt aan het Egyptische hof.

 

Tot slot kijken we nog naar Daniël, ook al zo'n talent in 

het uitleggen van dromen, die door zijn gave in de gunst 

van de plaatselijke heerser weet te komen. In dit geval 

niet in Egypte, maar in Babylonië. De in ballingschap 

verkerende Daniël weet als enige de droom van de 

koning Nebukadnezar te verklaren. En ook Daniël wordt 

aangesteld als belangrijke bestuurder.

TEKST ASJER WATERMAN

Dromen zijn bedrog?
Dromen in de Joodse traditie

Als we de tekst van een van Nederlands meest populaire singles van 

de afgelopen decennia moeten geloven, moet je dromen niet al te 

serieus nemen. Maar de Joodse traditie lijkt helemaal niet, zoals 

Marco Borsato, te suggereren dat dromen bedrog zijn, integendeel. 

Van Bijbelse tijden tot de moderne tijd zien we voorbeelden van 

Joden die hun dromen heel serieus nemen. Aartsvader Jakob, 

maar ook Sigmund Freud, vinden dromen juist heel relevant.
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In de Tenach zijn dromen vrij betrouwbare vormen om 

de toekomst te voorspellen. Maar niet iedereen heeft het 

vermogen om de toekomst in dromen te zien. Het zijn 

bepaalde individuen met profetische gaven die uit de 

dromen de wil van de Eeuwige, dus de toekomstige loop 

van de geschiedenis, kunnen verklaren.

Rabbijns Jodendom
Ook in de rabbijnse literatuur vinden we, in lijn met de 

verhalen uit Tenach, verwijzingen die stellen dat dromen 

een blik op de toekomst kunnen werpen. Rabbi Chanina 

ben Jitschak stelt in een midrasj dat een droom een vorm 

van profetie is. Volgens rabbi Jochanan is het zo dat, 

wanneer bij het ontwaken in de ochtend er plotseling een 

bepaald vers uit de Tora in je opkomt, dit een kleine vorm 

van profetie moet zijn.

Maar we vinden in de rabbijnse bronnen vooral veel 

meningen die het idee van het belang van dromen 

enigszins lijken willen in te perken. In de Babylonische 

Talmoed, Tractaat Berachot, staat een lang stuk over het 

belang van dromen. Daar vinden we uitspraken als die van 

Rav Chisda die stelt dat een droom niet te vertrouwen 

is als iemand heeft gevast. Nog sterker is de uitspraak 

van rabbi Jonathan: een droom laat een mens alleen de 

gedachten uit het diepst van zijn hart zien. En dan is er 

nog het verhaal van rabbi Meir en rabbi Natan, die in 

hun dromen de boodschap te horen kregen dat ze naar 

rabbi Sjimon ben Gamliel toe moesten gaan om excuses 

aan te bieden nadat ze zich hadden misdragen. Nathan 

ging inderdaad, maar Meir niet. “Dromen hebben geen 

betekenis”, zei rabbi Meir.

De droom 
van Jacob, 
William Blake, 
Wikimedia 
Commons
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Populariteit
Ondanks deze pogingen van de oude rabbijnen om het 

belang van dromen enigszins in te perken bleef het 

uitleggen van dromen populair, en de sporen daarvan 

vinden we tot op de dag van vandaag terug. De eerste 

Joodse drukker in Nederland, de 17e eeuwse rabbijn 

Menasseh ben Israel, publiceerde in 1637 het boek van 

Salomon Almoli met de titel ‘pitron halomot’ oftewel 

de interpretaties van dromen. Blijkbaar was er in het 

17e eeuwse Amsterdam vraag naar dit soort literatuur, 

wilde men weten wat de dromen die men ’s nachts had te 

betekenen hadden.

Niet alleen Menasseh drukte dit werk van Almoli. 

We vinden drukken van dit werk al in de 16e eeuw, 

bijvoorbeeld in Krakau en Constantinopel, en wordt het 

werk in 1902 nog in Warschau herdrukt. Het boek is ook 

vertaald in het Jiddisch en het Judeo-Perzisch, en moet 

een grote populariteit hebben genoten. Maar als u denkt 

dat het uitleggen van dromen alleen iets is uit ‘de oude 

wereld’ dan vergist u zich. Het boek van Almoli is eind 20e 

eeuw nog in het Engels vertaald.

 

“Het uitleggen van 
dromen gaat door tot op 

de dag van vandaag.”
 

Nu hoeft een moderne vertaling niet per de�nitie te 

betekenen dat men nog veel waarde hecht aan het 

uitleggen van dromen, een vraag die ik op de website 

Chabad.org tegenkwam laat dat echter wel zien. Daar 

stelt iemand de vraag wat het betekent dat hij een droom 

had over zijn twee jaar eerder overleden moeder die in 

de droom bedroefd was. Het antwoord van Chabad stelt 

dat er mogelijk iets is in het leven van de vraagsteller dat 

diens moeder bedroefd zou kunnen maken, en er wordt 

aangeraden om dat verder te onderzoeken. Het uitleggen 

van dromen gaat door tot op de dag van vandaag.

Tot slot nog een uitstapje naar een seculier-Joodse 

dromenuitlegger. De beroemde grondlegger van de 

psychoanalyse Sigmund Freud schreef een boek  

De droomduiding waarin hij grote betekenis toekent 

aan dromen. Die zouden ons laten zien wat er zich in 

het onderbewuste van de mens afspeelt. Dromen zijn 

betekenisvol volgens Freud, maar hij verwerpt met kracht 

het idee dat deze op wat voor manier dan ook de toekomst 

zouden kunnen voorspellen.

Freud's idee dat dromen laten zien wat er zich in de 

mens zelf afspeelt, lijkt sterk op de uitspraak van rabbi 

Jonathan dat een droom de mens alleen de gedachten uit 

het diepst van zijn hart laat zien. Rabbi Jonathan uit de 

2e eeuw was zijn tijd misschien ver vooruit. Of zou hij 

een droom hebben gehad waarin Freud hem dit stukje 

wetenschap vast toespeelde? Wie zal het zeggen, de 

overeenkomst is minstens opvallend te noemen. •

Josef interpreteert de droom van Farao, Philip Gyselae
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Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg 

thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen. 

Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, 

zijn er psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zeven 

kleinschalige woongroepen. Nog geen zorg nodig? Iedereen is  

welkom in ons restaurant.

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Ziekenhuisamstelland.nl aangenaam dichtbij

“Een

vertrouwde 

sfeer

Dat is

dichtbij

voor mij”

We zijn er voor iedereen 

met zorg én nesjomme

H
et leegruimen van het huis bij verhui-

zing naar bijvoorbeeld een verpleeg-

huis of na overlijden van een dierbare, 

kan emotioneel en zwaar zijn. Het is een karwei 

dat u met een gerust hart kunt overlaten aan 

opruimcoach Elles Tijssen van Amstelring 

Ledenservice.

Elles organiseert alles zorgvuldig en effi ciënt 

en in overleg met u. Van het leegruimen van het 

huis, tot het stofzuigerschoon opleveren en het 

vinden van een herbestemming voor huisraad. Zo 

ontvangt u maatwerk passend bij uw wensen en 

dat is een hele zorg minder! 

Ook als u meer behoefte heeft aan overzicht 

en structuur in uw huis, kan de ervaren 

opruimcoach u helpen bij het vinden van 

praktische oplossingen. Zonder stress krijgt 

u met een opgeruimd huis ook een opgeruimd 

hoofd.

Leden van Amstelring Ledenservice ontvangen 

korting op de dienst Inboedelruiming en Opruim-

coach. Een kennismakingsgesprek is gratis en 

vrijblijvend. U bent al lid van Amstelring Leden-

service voor € 24,- per jaar. 

Kijk voor meer informatie op

www.amstelringledenservice.nl of bel tijdens 

werkdagen van 08.30 uur - 13.00 uur met 

020 - 333 5100. Uw vraag kunt u ook per e-mail 

stellen aan ledenservice@amstelring.nl

Inboedelruiming
en Opruimcoach
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INTERVIEW IKI FREUD

“Dromen zijn vaak angstdromen, 

maar je hebt natuurlijk ook vaak 

wensdromen. Dat je door een leuke 

jongeman wordt benaderd die 

met je begint te flirten, dat is een 

wensdroom want dat gebeurt me 

natuurlijk niet meer.”  

Iki Freud, 86, psycholoog-

psychoanalytica onderscheiden met 

de Freud Penning, kan zich reuze 

amuseren als het gaat over dromen, 

een van de belangrijkste wapens in 

haar arsenaal als analyticus.  

Over het Joodse aspect van dromen, 

met prominenten als Sigmund Freud 

en Marcel Proust die zich ermee 

bezighielden, is ze echter ambivalent.

De zin en onzin 
van dromen 

 

Iki Freud droomt 
“heel sterk en beeldend”

“D
at is toeval, het is een soort gevoeligheid die 

zij hadden,” antwoordt ze in eerste instan-

tie op de vraag of er wellicht een Joodse 

aanleiding was voor de fascinatie met dromen van Freud 

en Proust. Iki Freud is kordaat en no-nonsense, sommige 

ideeën zijn “onzin” en moeten ook vooral geen zuurstof 

worden gegeven. Het gaat haar erom dat de dingen goed 

geformuleerd worden.

“Het denken over het ongewisse en het onverwachte ligt 

natuurlijk dicht bij de ervaringswereld van de geschiedenis 

van het Joodse volk, dat wel. Dat je al je zintuigen scherp 

moet houden en moet opletten. En dat je gevoeligheden 

hebt die anderen niet hebben omdat je altijd op je hoede 

moet zijn. Dat betekent gevoelig zijn voor: Wat is daar aan 

de hand, wat speelt daar?”

Kind in de oorlog
Over het scherp houden van de zintuigen kan ze meepra-

ten. Geboren in 1937 heeft ze de Tweede Wereldoorlog als 

kind bewust meegemaakt. Haar Hongaars-Joodse vader, 

János Freud, moest vaak onderduiken en had een rugzak 

klaar staan, “voor als hij opgehaald zou worden.” Haar 

niet-Joodse, “Hollandse” moeder, Line Versteeg, moest 

soms ingrijpen om te voorkomen dat hij werd meegeno-

men. “Mijn moeder ging dan zeggen dat hij ziek was en 

niet kon komen en zo. Daar was ze wel handig in, ze kon 

goed flirten,” vertelt Freud.

“Het was vijf jaar spanningen en ellende en toenemende 

narigheid. Ik heb mensen zien weghalen. We zaten aan de 

Amstel, op de grens van de Jodenbuurt. De buren werden 

weggehaald. Om de hoek werd de schoenmaker wegge-

haald. Die vroeg aan mij als klein kind of we iets voor zijn 

zoon konden doen, maar dat konden we niet.  

Die man zat te huilen in zijn winkeltje.”

 

TEKST EN FOTO FERRY BIEDERMANN
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INTERVIEW IKI FREUD

Haar vader, een wetenschap-

per, was een van de ontdekkers 

van het mannelijke hormoon 

testosteron. Ze vertelt dat als 

hem weleens gevraagd werd of 

hij familie was van de be-

roemde Freud hij antwoordde: 

“Ik ben zelf beroemd”. Er is 

trouwens geen familieconnec-

tie bekend, zegt ze, hoewel die 

vaak wel wordt verondersteld. 

Haar vader overleed op jonge 

leeftijd, een paar jaar na de 

oorlog, aan een erfelijke hart-

kwaal waaraan later ook haar 

broer zou bezwijken.

Haar interesse in de geschiedenis en het Jodendom, ze is 

net als haar kinderen lid van de Liberaal Joodse Gemeente 

Amsterdam, werd ook aangemoedigd door haar vader. 

“Hij vond dat we daar allemaal van op de hoogte moesten 

zijn. Hij was een algemeen gevormd, lezend, intellectueel 

mens en dat verwachtte hij van ons ook. Hij maakte ook 

geen onderscheid tussen jongens en meisjes, we moesten 

allebei naar het gymnasium. Ik moest ook mijn brood zelf 

kunnen verdienen, dat was modern in die tijd.”

In de voetstappen van Freud
Hoewel het idee om de kant van de psychologie op te 

gaan niets te maken had met de familienaam Freud, 

speelde familie wel een rol. “Mijn broer gaf mij het 

boek Vorlesungen (Vorlesungen zur Einführung in die 
Psychoanalyse, red.) van Freud cadeau toen ik zeventien 

was. Dat ben ik gaan lezen en ik dacht, ha, interessant. 

Het ging ook over dromen natuurlijk. Ik dacht: dat wil 

ik ook en toen ben ik later in analyse gegaan en aan een 

analytische opleiding begonnen.”

De naam Freud ondervond ze daarbij eerder als “een 

belasting” dan als iets positiefs. Toen ze trouwde zette ze 

daarom de naam van haar eerste echtgenoot, Halberstadt, 

er voor. In 1977 promoveerde ze met het proefschrift 

Het Sadomasochisme: Marcel Proust en Sigmund Freud dat 

meteen als handelsuitgave bij De Arbeiderspers verscheen. 

Andere boeken van haar hand zijn onder meer Mannen en 
moeders en Electra, het drama van de moeder-dochterrelatie.
Ze specialiseerde zich onder meer in kinderpsychologie, 

werkte bij het Joodse Medisch Opvoedkundig Bureau, 

was verbonden aan de UvA, afdeling Kinderpsychiatrie en 

werkte samen met de ook in naoorlogse Joodse kringen 

bekende psycholoog Hans Keilson. De dromen bleven 

aan haar trekken, maar in Nederland werd er weinig mee 

gedaan, dus ging ze regelmatig een weekend naar Londen 

voor supervisie van analytici die bekend waren met de 

leer van psychoanalyticus Melanie Klein. “Haar opvolgers 

deden juist veel met dromen.”

 

— Werd er in de Nederlandse vakkringen neergekeken op 
dromen?

“Nee, niet neergekeken, maar men kon er weinig mee, 

het gevoel ervoor ontbrak. Er waren geen docenten 

die iets vertelden waarmee je uit de voeten kon bij 

droominterpretatie en daardoor raakte het in onbruik. 

Het onbewuste leven, dat leefde niet zoals bij Freud. Later 

kwam vooral de ego-analyse in zwang, een opvatting 

die uit Amerika is overgewaaid, meer op bewustzijn en 

realiteit gericht. De psychoanalyse was meer een soort 

‘opvoeding’ dan dat je echt ging zoeken naar wat er onder 

de oppervlakte zweefde.”

 

— En dat komt vaak toch het beste tot uitdrukking via 
dromen?
“Ja, dan weet je pas wat er echt aan de hand is. En daar 

gaat het toch om, dat je weet wat er in iemands onbewuste 

aan fantasieën en angsten leven.”

 

— Is dat nog steeds omstreden?
“In Nederland is men tot een soort inkeer gekomen en 

heeft men mensen uit Engeland, Kleinianen, hier naartoe 

gehaald die les gingen geven. Dat heeft zijn beperkingen 

want je kan niet gaan toepassen wat je in je eigen analyse 

niet hebt geleerd. Ik hoorde ook wel van collega’s dat men 

het eigenlijk ook niet helemaal snapte, half wel, en half 

niet, en het dan half toepaste en half niet. Ik dacht, die 

patiënt wordt dan ook een beetje gek.

Ik ben er ook niet volleerd in geraakt, 

in die nieuwere methode, maar heb 

er wel veel van geleerd. Toen ik begon 

wist ik niet beter, maar achteraf vind 

ik het jammer dat ik er niets van heb 

meegekregen in mijn eigen analyse en in 

de opleiding.”

 

— Kan je je eigen dromen analyseren?
“Ja, zo langzamerhand wel omdat ik wel 

weet waar ik mee zit en als er dan iets in 

een droom voorbij komt, denk ik: aha, 

dat heeft daar en daar mee te maken. 

Vaak weet ik het, maar niet altijd. Ik heb vaak dromen dat 

ik zwerf door de meest onherbergzame landschappen of 

door steden waarbij ik niet meer weet waar ik ben en dat 

soort dwaaltochten, en dan snap ik helemaal niet waar dat 

op slaat.”

Ze moet, zoals vaker in het gesprek, hartelijk om zichzelf 

lachen. “Misschien ben ik in het leven heel erg dwalend 

geweest, dat zou kunnen, maar dat wordt niet echt 

concreet voor me."

 

“Niet in het wilde weg 
maar even een droom 

interpreteren.”
 

“Ik droom trouwens ook over vroeger, thuis. Dan ben ik 

weer in dat huis aan de Amstel. Maar dat is de ouderdom, 

dan komt alles weer bovendrijven. Ik ben dan wel 

vader János Freud
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zesentachtig, maar ik droom over mijn vader en mijn 

moeder. En over mijn grootmoeder in Hongarije, dan 

droom ik, oh, ik ben haar vergeten, ik heb haar niet meer 

opgezocht, ik moet er heen, ik moet haar bellen. Een soort 

paniekdroom, dat ik me ontzettend schuldig voel dat ik 

haar niet meer heb gezien en dat soort gekkigheid.”

 

— Die dromen zijn heel beeldend?
“Heel sterk, ik droom heel sterk en beeldend. Ik droomde 

dat ik weer naar school moest, naar het gymnasium, ik 

kon mijn boeken niet vinden en kon het klaslokaal niet 

vinden en ik was een beetje in paniek en riep: ‘help me 

toch, help me toch, ik kan het allemaal niet vinden, Ik ben 

al 86.’ Ik droom zoiets vaak, terwijl ik toch keurig mijn 

school heb afgerond.”

 

— Misschien een angst voor het ouder worden?
“Nee, ik heb geen angst om ouder te worden. Ik wil niet 

heel oud worden, dat vind ik helemaal niet nodig. Ik hoef 

niet bang te zijn voor het ouder worden, ik ben het al.”

 

— Misschien voor jezelf verliezen en dat soort dingen?
“Ik zou niet graag dement worden, maar ja, daar kan je 

verder ook niets aan doen.”

 

— Zijn dromen niet vatbaar voor heel veel 
interpretaties?
“Wel als je zomaar in het wilde weg een 

droom neemt en hem gaat interpreteren. 

Dat kan helemaal niet. Je hebt er wel het 

verhaal van de dromer bij nodig, je moet die 

persoon heel goed kennen, zijn droomtaal 

herkennen en dat soort dingen. Je moet 

iemand goed kennen, anders kan je er 

helemaal niks mee. Je moet ongeveer weten 

waar iemand zit in zijn denken, waar hij 

mee bezig is, wat zijn zorgen en problemen 

zouden kunnen zijn.”

 

— Je moet een professionele relatie met iemand hebben 
opgebouwd als analyticus, en je moet getraind zijn?
“Ja, je moet wel iets van dromen weten. Dromen houden 

zich niet aan de realiteit maar aan de droomwereld, 

daar geldt een ander soort werkelijkheid. Dat noemt 

Freud Primärvorgang en het reële denken noemt hij 

Sekondärvorgang.

Bij Proust komt dat heel erg terug, die heeft veel met het 

onbewuste. Dat kom je op het spoor als je in bed ligt, voor 

het slapengaan komen al droom gedachten bij je op. Je 

probeert die te vangen en dat lukt dan net wel, of net niet.

Dat gaat over wat Proust la mémoire involontaire noemt, 

het onbewuste geheugen. Dus niet door het verstand 

opgeroepen, maar door het gevoelsleven, dat probeert 

hij te verkennen. Het intellectuele en het rationele, het 

realistische denken van het dagelijks leven tegenover 

het andere, het droomdenken van bijvoorbeeld Jeska 

Verstegen (zie pagina 24). Zij is als kunstenaar daar 

dichter bij.”

 

— Kunstenaars zijn daar dichter bij?
“Ja, mijn man (hoboïst Han de Vries, red.) is musicus en 

kunstschilder en die staat veel dichter bij die associaties, 

zoals kinderen soms ook. Mijn zoontje vroeg ooit: wat is 

dat voor plant en ik zei; ‘een cactus’, en hij zei, ‘poeptus’? 

Dat is het soort associatieve denken van kinderen en Han, 

mijn man, doet dat ook. Dat kunnen mensen die dichter 

bij het onderbewuste zitten, dat zijn kunstenaars meestal.

 

“Mensen hebben 
vaak geen idee wat ze 

uitkramen over dromen.”
 

Je hebt ook mensen die helemaal niet dromen. Dat maakt 

het werk niet makkelijker. Ik vraag de eerste keer, onder 

andere, over iemands seksleven en of hij/zij wel eens 

droomt. Als diegene zegt: ‘Nee ik droom nooit’ dan is dat 

iemand die heel ver weg is van zijn onbewuste. Mensen 

die wel dromen, ja daar kan je meer mee, die zitten dichter 

bij het erkennen van zichzelf.”

 

— Als iemand zegt, ik droom niet, kan het ook zijn dat die zich 
zijn dromen niet herinnert?
“Nou ja, dan heeft hij ze dus niet.”

 

— Herinneren de meeste mensen zich hun dromen?
“Nee, het is een graadmeter van een state of mind, dus het 

is diagnostisch interessant.”

 

— Want zou je verwachten dat de meeste mensen zich wel wat 
van hun dromen herinneren?
“Nee hoor, dat hoeft niet, niet de meeste mensen. Minder 

dan vijftig procent van de mensen herinneren zich hun 

dromen. Het is niet algemeen dat mensen dromen, het 

zich herinneren en ermee bezig zijn. Sommige mensen 

gaan heel ver, die schrijven ze op of zo.”

 

— Kan je jezelf trainen om je ze te herinneren door ze op te 
schrijven?
“Ik denk van niet, nee."

 

— Er worden ook wel eens andere dingen aan dromen 
opgehangen, zoals dat ze een voorspellende waarde zouden 
hebben?
“Ach nee, hou op, dat is bijgeloof. Er zijn wel eens dromen 

die voorspellend zijn omdat ze vooruitlopen op iets dat 

je zonder het te weten van plan bent. Dat soort dingen 

gebeuren wel eens. Maar een voorspellende droom, dat 

is meer het verhaal van Jozef en zijn droomduidingen: 

dat je zeven magere jaren en dan de zeven vettere jaren 

zou kunnen voorspellen. Mensen hebben vaak geen idee 

wat ze uitkramen over dromen, dat is gewoon niet op één 

hand te tellen.” •

INTERVIEW IKI FREUD
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MIJN LEVEN

Judith Joan Walker, 33 jaar, geboren in Gouda,  

woont nu in Amsterdam en heeft een relatie.  

Droomt over het helpen van de armsten in de wereld.

TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Leven
Door het werk van mijn vader bij Philips heb ik 

het grootste deel van mijn jeugd in het buitenland 

gewoond. Toen ik één jaar was, zijn we naar 

Wuhan in China verhuisd. Daarna woonde ik 

achtereenvolgens in Vietnam, Bangkok, Melbourne, 

Sydney en Londen. In Melbourne ben ik grime 

en visagie gaan studeren. Als visagiste werkte ik 

mee aan �lms. Later was ik ook betrokken bij het 

produceren van studie�lms en muziekvideo's.

Mijn broer en beide ouders hebben ongeveer 

tien jaar geleden ACE (African Clean Energy)

opgericht. Ik ben teruggegaan naar Nederland om 

ook voor ons bedrijf te gaan werken, wat heel �jn 

en inspirerend is. Wij maken kooktoestellen voor 

mensen, vooral in Afrika, die nu nog op open vuur 

koken. Wereldwijd zijn dat 560 miljoen huishoudens. 

Vier miljoen mensen overlijden jaarlijks aan het 

langdurig inademen van rook bij het koken.

Daarnaast kan rook ook longinfecties, oogklachten, 

hart- en vaatziekten en stoornissen in de 

ontwikkeling veroorzaken. Het betreft voornamelijk 

vrouwen en kinderen. Als ik in zo’n keuken kom kan 

ik het geen minuut uithouden, ik kan bijna geen 

adem halen en mijn ogen branden. Doordat er zoveel 

op hout wordt gekookt neemt de grootschalige 

ontbossing in het gebied ten zuiden van de Sahara 

toe en dit heeft ernstige gevolgen voor het milieu.

Door dit apparaat te gebruiken geven de mensen 

minder geld uit aan elektriciteit of kaarsen. 

Er zit een ventilator in die op een accu werkt, 

die gevoed wordt met zonne-energie. Via de 

twee USB-poorten kunnen de gebruikers hun 

telefoon opladen, of een lamp laten branden.

ACE heeft wereldwijd ongeveer 450 mensen in 

dienst, waarvan twaalf in Nederland, die zich 

bezighouden met �nanciering, techniek of ICT. We 

werken in Lesotho, Uganda, Cambodja en Kenya. 

In de eerste drie landen hebben wij fabrieken 

staan waar de kooktoestellen worden gefabriceerd. 

Hierdoor creëren we lokaal ook veel banen. Inmiddels 

hebben wij 80.000 kooktoestellen verkocht.

 

Dromen
Hoe meer je je bezighoudt met ontwikkelingswerk, 

hoe meer je er achter komt dat “the road to hell is 
paved with good intentions”. Dus we moeten met z’n 

allen veel beter nadenken over hoe we problemen 

oplossen en hoe het beter kan. We kunnen wel 

raketten naar de maan sturen, maar wat zou het 

mooi zijn als de armste mensen in deze wereld 

ook zouden kunnen pro�teren van de welvaart.

 

Mooiste herinnering
Op mijn zestiende maakte ik met mijn moeder 

met Eurail een treinreis door Europa. Ik had 

Europa nog nooit gezien. In die tijd hadden 

wij een schoolproject over de kleur blauw. Wij 

hebben toen een aantal voorbeelden daarvan 

opgespoord zoals de blauwe periode van Picasso 

in onder meer het Picasso Museum in Barcelona.

 

Sport
Wij zijn eigenaar van ACE Maseru F.C., 

een voetbalclub in Lesotho. Zij zijn net 

gepromoveerd naar de Premier League.
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 Eten
Ik eet graag internationaal 

zoals Koreaans, en dan bij 

voorkeur zo authentiek 

mogelijk. Je ervaart een cultuur 

door het eten te proeven.

 

Televisie
Je kunt er mooie dingen 

mee doen. Ik zou heel graag 

documentaires maken die 

tegen de stereotypen ingaan. 

Trouwens, als visagist heb 

ik in Australië meegewerkt 

aan �e Great Gatsby.

 

Joods
Ik ben internationaal opgegroeid. 

Ik voel me juist thuis als er 

verschillende mensen in een groep 

zitten. Wat mijn opa en oma 

hebben meegemaakt in de oorlog 

raakt mij heel diep. Daardoor 

voel ik een verantwoordelijkheid 

voor het verdedigen van 

mijn Joodse achtergrond.

 Markt
Ik houd van rommelmarkten. 

Het leukste vind ik het verhaal 

achter een voorwerp, zoals een 

vaasje dat ik heb gekocht. Dat 

had een hele geschiedenis.

 

Mop
Ik ben een groot fan van 

stand-up comedy. Mijn vriend 

is stand-up comedian. Je kunt 

in dit genre alle mogelijke 

onderwerpen behandelen 

en bespreekbaar maken.

 

Boek
�e Hitchhiker’s Guide to the 
Galaxy van Douglas Adams, 

over de wereld die ontploft 

door een alien. Zelf zou ik 

graag een boek willen schrijven 

over ontwikkelingswerk.

 

Winkel
Kringloopwinkels of de 

IJ-Hallen in Amsterdam 

Noord, een gigantische 

hoeveelheid kraampjes met 

vooral veel vintage kleding.

 

Krant
Heb ik niet zoveel mee.  

Wel heeft er in Het Parool een 

mooi artikel gestaan over ACE.

 

Uitzicht
Vanuit mijn woonkamer,  

die op de bovenste verdieping 

ligt, geniet ik elke keer weer 

van de zonsondergang. 

Ik heb een klein huisje, 

maar wél de hele lucht.

 

Bewondering voor
Veel van onze medewerkers 

die keihard werken in het 

veld en letterlijk bergen 

beklimmen. Ik zit op kantoor 

en zij doen het zware werk.

 

JMW
Ik weet daar niet genoeg van.
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HISTORISCH

H
et Oost-Europa van de late 19de eeuw was 

vruchtbare grond voor agenten van de 

verschillende scheepvaartmaatschappijen. Ze 

boden een uitweg uit een vaak arm en door ziekte en 

honger getro�en gebied, en het was voor veel Joden een 

manier om aan de frequente vervolgingen te ontsnappen. 

Als lokkertje werden er gouden bergen beloofd in het 

droomland Amerika.

 

De Joodse gemeenschappen in Oost-Europa gaan terug 

tot de dertiende eeuw, maar de maatschappelijke positie 

bleef door de eeuwen heen wisselvallig. Door de diverse 

oorlogen in de regio trokken de Joden voortdurend weg 

of werden weggejaagd. Afhankelijk van hoe de grenzen 

liepen bevonden ze zich nu weer in Polen, dan weer in 

Rusland of Oostenrijk.

Als niet-christelijke minderheidsgroep waren ze al in 

de 18de eeuw regelmatig slachto�er van pogroms. In 

Rusland verslechterde hun situatie eind 18de eeuw nog 

verder onder Katharina II en vervolgens Nikolaas I. Ze 

werden beperkt tot woongebieden waarbuiten ze zich 

niet mochten begeven. In de loop van de 19de eeuw 

leefden de meeste Joden daar in grote armoede onder 

erbarmelijke omstandigheden. Door slechte woningen 

en gebrek aan hygiëne had men ook te lijden onder een 

slechte gezondheid. Ook in Polen was sprake van armoede 

en pogroms.

 

“Een vreselijk dilemma: 
allemaal terug of een 

kind laten terugsturen.”
 

Met de nieuwe vormen van communicatie 

en de aanleg van spoorlijnen in Europa in 

de loop van de 19de eeuw begon Amerika 

aantrekkelijk te worden voor grote groepen 

Oost-Europeanen, niet alleen Joden. Wie 

genoeg geld bijeen wist te sprokkelen kon 

via grote Europese havens als Bremen, 

Rotterdam en Antwerpen de overtocht 

maken. De Red Star Line alleen al vervoerde 

tussen 1873 en 1934 een half miljoen 

Oost-Europese Joden vanuit Antwerpen 

naar Amerika. Hun verhalen zijn onder meer 

terug te vinden in de documentaireserie Red 
Star Line van Daniel Cattier en Fabio Wuytack 

(2013).

Strenge toelatingseisen
Men kon niet zomaar aan boord. 

Reizigers van de derde klasse 

moesten eerst hun bagage 

laten desinfecteren en naar 

de dokter voor een 

controle. Soms 

vertrok één gezinslid 

als eerste en liet men 

pas later, als er enige 

bestaanszekerheid was 

verworven, de rest van 

het gezin overkomen. 

Maar eerst moest men 

door de Amerikaanse 

immigratiedienst zien te 

komen.

TEKST KARIEN ANSTADT

De Amerikaanse 
droom  

Realiteit of mythe?

En dan was er nog dat andere beloofde land! Tussen 1880 en 1914 

zochten ongeveer drie miljoen Oost-Europese Joden hun heil in 

Amerika, de Goldene Mediene. Ze droomden van een land van 

onbegrensde mogelijkheden en vrijheid, maar hoe verging het ze?
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HISTORISCH

Op Ellis Island, het eiland voor New York waar alle 

migranten eerst medisch gekeurd moesten worden 

voordat ze toegang tot Amerika kregen, is tegenwoordig 

een museum met opgenomen emotionele verhalen. 

Buiten het museum is een monument in de vorm van een 

muur, de zogeheten American Immigrant Wall of Honor 

met daarop de namen van een miljoen families die daar 

aankwamen.

De medische keuringen waren destijds niet mis. Iedere 

potentiële migrant werd van specialist naar specialist 

gestuurd en kon men de gezondheidstoets niet doorstaan, 

dan moest men in quarantaine op Ellis Island blijven 

of werd domweg teruggestuurd naar Antwerpen. En 

dat kwam nogal eens voor. Er waren destijds 

bijvoorbeeld veel kinderen met trachoom, een 

besmettelijke oogziekte. Een schrijnend verhaal 

is dat van een moeder met zes kinderen van wie 

er een niet door mag. De moeder staat voor een 

vreselijk dilemma: allemaal terug of een kind laten 

terugsturen. Ze besluit tot het laatste en dit kind 

kan zich pas vier jaar later bij de familie in Amerika 

voegen.

Goldene Mediene?
Wat werd er veel verwacht van Amerika! Dat was toch 

het land van democratie, rechten, vrijheid en gelijkheid? 

Waar je, als je hard werkte, alles kon bereiken ongeacht 

je sociale achtergrond ? De realiteit was voor de eerste 

generatie Joodse migranten meestal anders, daar werden 

ook Jiddische liedjes aan gewijd. Bekend werd Di Grine 
Kuzine (tekst Hyman Prizant of Yakov Leyzerovitz, 

muziek Abe Schwartz). Het gaat over een jong meisje 

vol illusies, (zogeheten groentjes) dat naar Amerika is 

gekomen:

Tsu mir iz gekumen a kusine
Mijn nichtje is net aangekomen,

Sheyn vi gold iz zi geven di grine
Wat is dat groentje leuk geworden.

Bekelkh vi royte pomerantsen
Haar wangetjes zijn als rode appeltjes

Fiselekh vos betn tsum tantsn
En haar voetjes lijken gemaakt om te dansen.

 

Het lied verhaalt hoe haar leven verder 

is verlopen. De oom kon een baantje 

voor haar verzorgen in een naaiatelier 

en wat was ze blij. Maar wat moest ze 

hard werken, en na vele jaren van zwoegen 

was ze uitgeput en verwelkt. De sprankelende 

ogen waren verdwenen, de wangen grauw. 

Het slot van het lied is veelzeggend. “Als ik 

tegenwoordig mijn nicht tegenkom en vraag 

hoe het met haar gaat, dan zegt ze: ‘Colum-

bus had dit hele land moeten afbranden’.”

Poëtischer, maar niet minder schrijnend is het Jiddische 

lied Mayn Rue Plats van Morris Rosenfeld (1862-1923) 

waarvan de eerste strofe luidt:

Nit zukh mikh vu di mirtn grinen,
Zoek me niet waar mirten groeien,

Ge�nst mikh dortn nit, mayn shats.
Je zult me daar niet vinden, mijn geliefden

Vu lebns velkn bay mashinen,
Waar levens verdorren bij de machines,

Dortn iz mayn rue plats.
Daar is mijn rustplaats.

Achterblijvers
Degenen die naar Amerika vertrokken gingen voorgoed en 

het afscheid van de achterblijvende familie was dan ook 

pijnlijk. Het waren de jongere, ondernemende mensen 

die het emigratie-avontuur aangingen, de oudjes bleven 

vaak achter. Ook dat werd in een lied omgezet: A brivele 
der mamen (1907) van Solomon Smulewitz. Het werd een 

beroemde tranentrekker in de trant van de liederen van de 

Zangeres Zonder Naam:    

Mayn kind, mayn treyst, du forst avek
Mijn kind, mijn troost, je gaat weg.

Ze zay a zun a gutter
Denk eraan om een goede zoon te zijn.

Dikh bet mit trern un mit shrek,
Dat smeek ik je met tranen en angst,

Dayn traye liber muter
Je trouwe lieve moeder.

Belgenland, 
Red Star Line 
poster, 
(CC0 1.0)

Vrijheidsbeeld: 
foto Kengo Itou, Pixabay
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Maar ja, de zoon vergeet om een goede zoon te zijn. 

Ondanks smeekbeden van zijn moeder schrijft hij haar 

nooit terug. Zij blijft schrijven, coupletten lang. Ze 

vermoedt dat hij nu rijk is, een goede baan heeft en een 

�jn gezin. Uiteindelijk sterft moeder, maar ze schrijft nog 

wel dat als hij kaddiesj voor haar zal zeggen, zij dat in haar 

graf zal horen, het haar pijn zal verzachten en haar ziel zal 

verrukken.

Een echte Amerikaan
Toegelaten tot Amerika en opgevangen door een daar 

al langer wonend familielid, kreeg men meteen het 

dringend advies om zo snel mogelijk een echte Amerikaan 

te worden. Dat betekende ten eerste om je Jiddische 

voornaam te veranderen in een Amerikaanse en je de 

cultuur eigen te maken. Dit betekende echter niet dat 

je niet in een Joodse wijk woonde. De �lm Hesterstreet 

(1975), gebaseerd op de novelle Yekl, A Tale of the New York 
Ghetto uit 1896 van Abraham Cahan, geeft een levendig 

beeld van het migrantenleven en de spanning tussen 

assimilatie en traditionalisme.

 

Quote: “We genoten 
vrijheid, en dat gaat 

boven alles.”

Hoofdpersonen zijn Yankel en zijn vrouw Gitl. Als Yankel 

als eerste naar New York komt en gaat wonen in de 

Joodse wijk Lower East Side, past hij zich razendsnel aan 

de Amerikaanse cultuur aan en wordt Jake. Zijn vrouw, 

die samen met hun zoontje Yossele later arriveert, weet 

niet wat haar overkomt. Zij draagt een scheitel (pruik) en 

wil die blijven dragen, ze hecht aan haar oude cultuur en 

wil niet assimileren. Dat leidt tot spanningen tussen de 

echtgenoten en tot overmaat van ramp is ‘Jake’ ook nog 

een verhouding begonnen met een danseres. Uiteindelijk 

scheiden ze en hertrouwen allebei. Jake met zijn danseres 

en Gitl met de traditionele Bernstein. Maar na een tijdje 

spreekt Gitl wel Engels, is de pruik verdwenen en heet 

Yossele Joey.

 

De eerste generatie migranten had het meestal zwaar. 

Sommigen lukte het weliswaar om snel op te klimmen 

en een goed bestaan op te bouwen, maar velen leefden 

ondanks keihard werken nog lang in armoedige 

omstandigheden. De Amerikaanse droom was (nog) 

geen werkelijkheid geworden. En toch, zo stellen enkele 

toenmalige passagiers van de Red Star Line: “We genoten 

vrijheid, en dat gaat boven alles.” 

Met de tweede en derde generatie ging het steeds beter, 

men kreeg succes met bedrijven, in de handel, ging 

studeren. Het migrantenmilieu bracht een aanzienlijk 

aantal succesvolle Amerikaans-Joodse schrijvers, musici, 

kunstenaars en �lmmakers voort, vaak cultuurbepalend 

in hun eigen tijd, en soms ook nu nog. De geschiedenis 

en achtergrond van hun ouders en het migrantenmilieu 

spelen direct, of indirect, vaak een rol in hun werk. •

HISTORISCH

Joodse immigranten worden onderzocht door artsen 
op Ellis Island in 1907, collectie Library of Congress

Migranten kinderen groeten de vlag op school in de 
Lower East Side van New York, 1890,  
collectie Jakob Riis
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Op zoek naar feiten over 
Joods vastgoed in Nijkerk

De gemeente Nijkerk doet onderzoek naar 
de ontrechting en het rechtsherstel inzake 
Joods onroerend goed tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog en de rol van de gemeente Nijkerk 
hierin. Dit onderzoek laat de gemeente Nijkerk 
uitvoeren door een externe en ona�ankelijke 
onderzoeker. We streven naar afronding van het 
onderzoek medio 2023.
De gemeente Nijkerk komt graag in contact met 
(voormalige) inwoners van Nijkerk, Nijkerkerveen 
en Hoevelaken en hun familieleden, of anderen 
die hier meer over weten.  

Kunt u hier meer over vertellen? Dan horen we 
graag uw reactie. U kunt een mail sturen naar 
gemeente@nijkerk.eu of contact opnemen met 
mevr. M. Diederiks, tel. 033 - 247 22 22.  

Meer informatie over het 
onderzoek vindt u op de 
website van de gemeente 
Nijkerk: www.nijkerk.eu

Joodse GGZ: 

beter begrip, sneller resultaat!

Als je vastloopt in het leven is het fĳ n als je terecht 
kunt op een plek waar je begrepen wordt. 
Heb jĳ  last van depressie, angst of PTSS? Bĳ  de 
Joodse GGZ van het Sinai Centrum helpen we je 
vooruit met effectieve behandeling van meest 
voorkomende psychische klachten.

Benieuwd of wĳ  jou kunnen helpen? 
Kĳ k op www.sinaicentrum.nl/joodseggz
info-joodseggz@sinaicentrum.nl
06 52675319 (WO)

Laan van de Helende Meesters 2, Amstelveen
Berkenweg 7, Amersfoort

“Betrokken
mensen met 
verstand van 

zaken”

De Benjamin online is...
nu online!

Binnen de vertrouwde JMW-omgeving:
www.joodswelzijn.nl/benjamin-online
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Het 

madeleine 
moment

D
e herinneringen, opgeroepen door een in 

thee-gedoopte Madeleine, een Frans cakeje, in 

À la recherche du temps perdu van Marcel Proust, 

is een van de meest markante literaire momenten met 

voedsel. Proust noemde dit mémoire involontaire, een 

onvrijwillige herinnering die, net als een 

droom, duidt op een onbewuste of weg-

gestopte belevingswereld. Wat we nu een 

Proust of Madeleine-moment noemen.

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, 

10 juli 1871 - 18 november 1922, was een 

kind van welgestelde ouders. Zijn vader was 

een vooraanstaand geleerde in de epidemiologie 

en zijn moeder, Jeanne Weill, een telg uit een voorname 

en rijke Joodse familie. Jeanne had een sterke hang naar 

kunst, muziek en literatuur. Mede omdat zijn vader vaak 

op reis was, had zij veel invloed op Marcel en zijn verdere 

ontwikkeling.

Hij had van kinds af aan een zwakke gezondheid, was 

mogelijk hypochonder en gevoelig voor prikkels. Hij 

isoleerde onder meer zijn slaapkamer, waar hij ook 

schreef, met kurk. Hij was homoseksueel, maar verborg 

dat voor de meeste mensen, inclusief zijn lezerspubliek. 

Hij was via zijn moeder Joods, maar onderhield een 

ambivalente relatie met het Jodendom. Dromen, 

herinneringen en associaties stonden voor hem centraal.

Verloren tijd
In À la recherche du temps perdu, zijn belangrijkste werk, 

zeven delen en drieduizend pagina’s tellend, geschreven 

tussen 1909 en 1922, beschrijft hij hét voorbeeld van 

associëren bij uitstek. Het nuttigen van een cakeje 

genaamd Madeleine, gedoopt in bloesemthee, brengt de 

hoofdpersoon terug naar het moment waarop hij het voor 

het eerst proefde.

Via de mémoire involontaire, de onvrijwillige herinnering, 

laat Proust zien hoe condities als geur, smaak en 

geluiden, een rol spelen bij het oproepen of hervinden 

van die oorspronkelijk bewaarde herinnering. Het zijn 

vaak zeldzame, onwillekeurige situaties, waarbij een 

gebeurtenis, die zich lang geleden heeft voorgedaan en 

bijna vergeten is, zich plotseling aan je geest opdringt.

Nietsvermoedend proeft de ik-figuur in de roman de 

Madeleine die hem bij de thee wordt aangeboden en 

ineens is daar de herinnering aan het dorp Combray waar 

zijn tante Léonie, hem als kind al op dergelijke cakejes, 

gesopt in thee trakteerde.

 

“De hele tijd dromen.”
 

De zintuigen activeren een vergelijkbare, in het verleden 

opgedane ervaring en ineens lopen verleden en heden 

in elkaar over. Een gevoel ontstaat dat, “alles terug lijkt 

te komen”. Het opnieuw beleven van momenten van 

toen kan een sensatie teweeg brengen, je een stemming 

bezorgen van melancholie bijvoorbeeld, maar ook van 

geluk.

Meer dromen
Het fenomeen dromen komt regelmatig terug bij Proust, 

ook in À la recherche du temps perdu. De hoofdpersoon is 

bedlegerig en kan ’s nachts niet goed slapen, maar overdag 

juist weer wel. Als hij ’s nachts af en toe wakker wordt, 

wordt hij heen en weer geslingerd tussen verschillende 

plaatsen en tijden uit het verleden.

Het verhaal begint met: “Er is een tijd geweest dat ik 

vroeg naar bed ging. Soms was mijn kaars nog maar net 

uit of mijn ogen vielen dicht, zo snel dat ik niet de tijd 

had om bij mezelf te zeggen: ‘Ik val in slaap’. Een half 

uur later werd ik wakker van de gedachte dat het tijd was 

om de slaap te zoeken, ik wilde het boek dat ik nog in 

mijn handen meende te hebben wegleggen en het licht 

uitblazen. In mijn slaap was ik blijven mijmeren over wat 

ik net had gelezen(….), maar het leek of ik zelf datgene 

was waar het werk over ging: een kerk, een strijkkwartet... 

Enigszins herkenbaar? Kunnen we die laatste zin niet net 

zo goed voltooien met: ‘een schaal vol verse madeleines’? 

TEKST EN FOTO PATRICK STERNFELD
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Recept
madeleines 

 De naam madeleine dateert uit het eind van de 18e eeuw en zou toebehoren 
aan een boerenmeid te Commercy (Lotharingen), die onverwacht de opdracht 
kreeg de kasteelheer, de hertog Stanisław Leszczyński, een toetje te serveren 

met wat er aan ingrediënten slechts voorhanden was. Met succes. 

Ingrediënten voor 24 madeleines:

• 200 gram ongezouten roomboter

• 60 ml. volle melk

• 1 e.l. vloeibare honing

• 3 eieren

• 130 gram fijne kristal of poedersuiker

• 200 gram tarwebloem

• 8 gram bakpoeder

• 1 citroen

• Eventueel rum

Bereiden:

• Smelt eerst de boter in een steelpan, roer de melk 

en honing erdoor, zet vuur/inductieplaat uit.

• Breek de eieren boven een kom en voeg de suiker 

toe. Klop met een garde goed of met een mixer 

op de hoogste stand 5 minuten tot een luchtig 

mengsel.

• Zeef de bloem met de bakpoeder en een snuf zout 

boven een kom.

• Boen de citroen, rasp de schil en voeg dit toe.

• Doe het botermengsel bij het eiermengsel en voeg 

de bloem er in delen doorheen. Laat het minimaal 1 

uur in de koelkast afgedekt staan.

• Verwarm de oven voor op 190 graden (hete lucht).

• Het (madeleine) bakblik met 12 holtes in de vorm 

van een Sint Jacobsschelp (hoewel die van een 

muffin-vorm eventueel ook volstaat) met boter 

invetten en met bloem bestrooien. Klop op de 

vorm voor een goede verdeling.

• Bak de madeleines in 2 delen. Verdeel de helft van 

het beslag met 2 eetlepels over de 12 holtes van 

de vorm. Gebruik eventueel een spuitzak.

• Bak de madeleines in zo’n 10 minuten tot ze een 

goudbruine rand krijgen.

• Laat ze uit de vorm op een bord glijden en 10 

minuten afkoelen. Veeg de vorm schoon en bak de 

overige 12.

•
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JMW UITGELICHT

D
e Joodse geschiedenis in Nederland stopt 

voorlopig min of meer in 2015. De opening van 

het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam 

in dat jaar vormt namelijk het eindpunt van het grote 

overzichts- en naslagwerk, de Canon van 700 jaar 
Joods Nederland. Ook in de nieuwe uitgave, begin mei 

gepresenteerd in de Uilenburgersjoel, blijft dat zo. De 

makers van het boek, Tirtsah Levie Bernfeld en Bart 

Wallet, dagen vooral de jongere generatie dan ook uit 

om zich te laten inspireren door het verleden en nieuwe 

geschiedenis te schrijven.

 

Met een grotere, meer kleurrijke en luxere uitgave, 

uitgebreid met een verklarende woordenlijst en een 

nieuwe bibliogra�e, moet de Canon een breder en ook 

jonger publiek gaan bereiken. Niet dat de eerste uitgave 

uit 2015 op de planken was blijven liggen, die is al jaren 

niet meer te krijgen. Een beknopte geschiedenis van 

Joods Nederland, in honderd handzame “vensters”, doet 

het blijkbaar goed. 

En nu is daar ook een Engelse versie bijgekomen, een 

“prachtig cadeau”, benadrukten veel sprekers tijdens de 

presentatie van het boek. 

Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet, historici die ook 

voor de Benjamin schrijven, zien de Canon deels als 

het “teruggeven van hun geschiedenis” aan een jongere 

Joodse generatie. Het boek leent zich er voor om snel 

even een stukje te lezen en als je geïnteresseerd bent, later 

zelf verder te gaan graven. Het eerste exemplaar werd 

uitgereikt aan journalist en trendwatcher Jonas Kooijman 

van de Havermelkelite, die zei dat hij het dagelijks zou gaan 

lezen in de schermvrije ochtenden die hij voor zichzelf 

heeft ingesteld. Er was ook een op de Canon geïnspireerde 

Joodse rap van Benjamin Fro met het refrein: “Wij zijn 

hier nog steeds”.

Nieuwe inzichten
De nieuwe uitgave is er niet alleen gekomen omdat 

de oude uitverkocht was, en ook niet alleen om een 

jongere generatie aan te spreken, maar ook omdat 

de geschiedenis, ondanks dat die in het verleden ligt, 

toch constant verandert. Nieuw onderzoek, nieuwe 

inzichten en onze eigen veranderende posities over 

bijvoorbeeld maatschappelijk kwesties, veranderen de 

geschiedschrijving, legt Levie Bernfeld uit. Ze geeft een 

voorbeeld.

 

“We zijn al die honderd 
vensters weer 
langsgelopen.”

 

“De geschiedenis van de Joodse vrouw, dat is een van 

mijn favoriete onderwerpen, zeker de Portugees-Joodse 

en de Sefardische in de vroegmoderne tijd. Daar heb ik 

dan zelf nog wel onderzoek naar gedaan en geprobeerd in 

Geschiedenis voor 
de toekomst

 
Nieuwe uitgave Canon Joods Nederland

TEKST FERRY BIEDERMANN
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bepaalde vensters die over vrouwen gaan meer informatie 

daarover te geven. Op die manier zijn er dingen die nieuw, 

of aangevuld zijn. Er zijn ook voorbeelden over armoede, 

armenzorg en internationale �lantropie, daar is nu ook 

veel meer over bekend.”

Op die manier is naar alle vensters gekeken of er nog iets 

aan veranderd moest worden, legt Wallet uit. “We zijn al 

die honderd vensters weer langsgelopen en hebben geke-

ken of er nieuw onderzoek is dat erin verwerkt moet wor-

den, maar natuurlijk ook: moet het geüpdatet worden?”

“De Canon is eigenlijk om 
te laten zien wat Joden 

Nederland verder nog aan 
cultuur hebben gebracht.” 

Dat updaten was nog wel een vraag, want hoewel de 

bestaande vensters deels zijn aangepast en er nieuwe 

informatie in is meegenomen, bleek er toch geen 

aanleiding te zijn om een heel nieuw hoofdstuk te 

schrijven.

Wallet: “Het laatste venster is nu 2012, de start van het 

Joods Cultureel Kwartier (in Amsterdam, red.). Is er iets 

daarna gebeurd waarvan we zeggen: er zou een nieuw 

venster bij moeten komen? Daar hebben we best wel 

lang over gesproken en dat was eigenlijk wel lastig. Er 

is wel veel gebeurd, maar we zitten er eigenlijk nog zo 

dicht bovenop dat je eigenlijk nog niet kan zeggen: Dat 

springt er echt bovenuit.” Het nieuwe Namenmonument 

in Amsterdam, dat in 2021 werd geopend, kwam het 

dichtst bij, maar is verwerkt in een bestaand venster over 

herinnering aan de oorlog en de Sjoa.

Reclame voor Joods Nederland
Met de nieuwe uitgave hopen de auteurs ook buiten de 

Joodse gemeenschap en buiten Nederland nieuwe lezers 

te bereiken, zodat die ook meer kunnen leren over de vele 

aspecten van de Joodse geschiedenis in Nederland. Vaak 

is de kennis daarover onder een breder publiek, voor zover 

dat er al is, toch wel beperkt, zegt Levie Bernfeld.

“Ik wil niet zeggen dat je er reclame mee kan maken voor 

Joodse Nederland, maar het geeft toch een impressie van 

wat Joods leven in Nederland voorstelde. Men weet altijd 

over de Sjoa, en: “vreselijk, zo’n hoog percentage Joden 

gedeporteerd en niet teruggekomen”. 

Van Spinoza weten ze ook 

nog vaak wel wat. Dit (de 

Canon, red.) is eigenlijk 

om te laten zien wat Joden 

verder nog aan cultuur 

Nederland hebben gebracht. 

Dat is voor de buitenwereld 

heel belangrijk, en het is 

ook voor de jonge generatie 

heel belangrijk, Joods en 

niet-Joods.” •

Wil je ook 
genieten van de 
prachtige Canon?  
 
De Benjamin verloot 

vijf exemplaren onder lezers die voor 1 augustus 

een email sturen naar benjamin@joodswelzijn.nl

onder vermelding ‘Loting Canon’ met daarbij 

een korte toelichting (50 à 100 woorden) over 

het belang van het onder de aandacht brengen 

van de Joodse geschiedenis in Nederland 

voor een breder publiek. Deze kan worden 

geplaatst in het Rosj Hasjana nummer.

De Canon kan besteld worden via de website 

van de Walburg Pers, www.walburgpers.nl.
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JMW, Catom, Freyda en 
Lev-activiteiten* door het 
hele land: ontmoetingen, 
lezingen en meer. De 
bijeenkomsten zijn voor 
iedereen met een Joodse 
achtergrond en (eventuele) 
partner. Voor onze actuele 
agenda kunt u kijken op 
www.joodswelzijn.nl/
activiteiten en op www.
freyda.nl/agenda.  
Of meldt u aan voor de 
JMW-nieuwsbrief via 
joodswelzijn.nl: onderaan. 

 

Alkmaar (voormalig Heiloo)
Tsafon
Elke 1e donderdag van de maand van 
11:00 tot 12:30 uur.
Voor deze periode zijn nog geen 
activiteiten bekend. Check de agenda 
op de website om op de hoogte te 
blijven. 

Breda 
Finjan
Elke 2e woensdag van de maand van 
12:00 tot 14:00 uur.
Voor deze periode zijn geen 
activiteiten gepland. Vanaf september 
starten we weer. 

Brunssum
Jiddisjkeit
Een plek voor Joodse ontmoeting, 
vier keer per jaar op zondagen.  
2 juli (Zomer BBQ met live muziek en 
Israëlmarkt, €12,50)
Informatie & aanmelden bij Sophia  
via 06 24 70 2356.

Den Bosch
Bejachad
Voor deze periode zijn geen activitei-
ten gepland. Vanaf september starten 
we weer. 

Den Haag 
Mitzwe Bar
Er zijn voorlopig geen bijeenkomsten. 
Wilt u op de hoogte blijven van 
nieuwe activiteiten? Schrijft u 
zich dan in voor de tweewekelijkse 
nieuwsbrief of houd de website in de 
gaten.

Dieren (voormalig Arnhem)
Kletsmaar
Elke 1e donderdag van de maand van 
10:30 tot 12:30 uur. 
Voor deze periode zijn nog geen 
activiteiten bekend. Check de agenda 
op de website om op de hoogte te 
blijven. 

Dordrecht 
Bne Dor 2.0
Voor deze periode zijn geen 
activiteiten gepland. Vanaf september 
starten we weer. 

Heerenveen
Mifgasjiem
De bijeenkomsten vinden één 
keer per maand plaats op de 
woensdagochtend.
Voor deze periode zijn nog geen 
activiteiten bekend. Check de agenda 
op de website om op de hoogte te 
blijven. 

Hilversum
Gooise Nesjomme
Elke 3e donderdag van de maand van 
09.30 – 12.30 uur een bijeenkomst 
voor ontmoeting en smoezen, 
onderbroken door een 'cultureel 
kwartiertje'. 20 juli (over Beth Haim, 
Huis des Levens, in Ouderkerk aan 
de Amstel. De begraafplaats van de 
Portugees Israëlitische Gemeente) en  
17 augustus (over Ed van Thijn, o.a. 
oud burgemeester van Amsterdam).
Entree €5,- incl. koffie/thee en iets 
lekkers. 
Informatie & aanmelden bij Edith 
Bernards-Baas via 023- 200 210 6 
of edith.bernards@ziggo.nl. 
Extra info: U kunt in de omgeving 
gratis parkeren.

Rotterdam 
Joffie Koffie
Elke 3e dinsdag van de maand van 
10:30 tot 12:30 uur. 15 augustus 
(ontmoeting, €3,- p.p.).
Let op: in juli geen bijeenkomst!
Informatie en aanmelden bij 
Yvonne via 010 – 45 88 797 of 
y.denneboom@hetnet.nl. 

Zaandam
Misjpoge aan de Zaan
Elke laatste woensdag van de 
maand van 10.00 – 12.00 uur een 
bijeenkomst voor ontmoeting. Er is 
ook regelmatig een thema. 
28 juni (Wil Gorter, oprichtster van 
het Hoedenmuseum te Andijk, 
geeft een lezing over haar hoeden 
en alles wat ermee te maken heeft. 
Zoals hoedenspelden, dozen, 
platen, boeken, tijdschriften, enz. en 
showt haar ruime collectie hoeden) 
en 30 augustus (Amsterdam als 
diamantstad, een virtuele wandeling 
door Joods Amsterdam) o.l.v. de heer 
Rene Valensa. Entree €5,50, incl. 
koffie/thee en iets lekkers. 
Informatie & aanmelden bij  
Erna Houtkooper-Barend via  
06 22 47 31 71 of erna.houtkooper@
hetnet.nl. Extra info: U kunt in de 
omgeving gratis parkeren.

Nieuwsbrief 
Wilt u de JMW-nieuwsbrief 
ontvangen? Meldt u aan via de 
website joodswelzijn.nl: onderaan. 
Zijn er gegevens gewijzigd zoals uw 
e-mailadres of adresgegevens? Of 
heeft u vragen? Geef het aan ons 
door via activiteiten@joodswelzijn.nl.

Catom is het Israëlische label  

van JMW

Voor deze periode zijn nog geen 
activiteiten gepland. Check de 
agenda op de website om op de 
hoogte te blijven.  

* Disclaimer: er kunnen veranderingen  
 komen op het programma.

AGENDA

Thursday, 22 June, Utrecht 

Storytelling Night Utrecht
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Freyda – Jong & Joods
Het jongerenlabel van JMW 

Wil je meer weten over Freyda of 
wil je ons iets vragen? Kijk op onze 
website www.freyda.nl of neem 
contact met ons op via welkom@
freyda.nl. Volg je ons al op sociale 
media? Je kunt ons vinden op 
Instagram en Facebook onder:  
@Wijzijnfreyda.  
 

Storytelling Night Utrecht 
Maar liefst 5 getalenteerde 
storytellers bezorgen je donderdag 
22 juni in Utrecht een onvergetelijke 
avond. Neem je vrienden mee!  
Meer informatie: https://freyda.nl/nl/
agenda/storytelling-night 

 

JPride
JPride organiseert evenementen 
in een informele, gezellige setting 
voor queer Joodse twintigers en 
dertigers in Amsterdam. We hopen je 
te ontmoeten bij een van de volgende 
evenementen:
• Donderdag 25 juni – BBQueer: luid 

met ons de zomer in!
• Donderdag 3 augustus – 

Pride Week-evenement: 
#youareincluded.

Stuur voor meer informatie een 
e-mail naar jprideamsterdam@ 
gmail.com.

 

 

Lev is het ontmoetingscentrum 

van JMW, voor iedereen van 60+, 

zelfstandig wonend met een Joodse 

achtergrond en/of partner. Lev is 

geopend, tijdens activiteiten, van 

maandag t/m donderdag van 10:00 

tot 17:00 uur. Voor vragen over de 

activiteiten of voor aanmelden stuur 

een e-mail naar lev@joodswelzijn.nl 

of bel 088-1652255.

Zomerstop: Lev is gesloten van 
7 t/m 18 augustus. Er zullen dan 
geen activiteiten plaatsvinden. 
Vanaf maandag 21 augustus 
starten alle activiteiten weer!

 
Dagtocht 
Op woensdag 6 september gaan 
we varen over de Biesbosch. Met 
natuurlijk een lekkere lunch. Houd de 
nieuwsbrief in de gaten voor meer 
informatie.

Maandag Matinee
Elke eerste maandag van de maand 
is er een filmvertoning in Lev met 
vooraf de mogelijkheid om samen te 
lunchen van 12:00 tot 13:00 uur. Om 
13:00 uur starten wij met de film. Na 
afloop is er tijd om na te praten met 
koffie/thee. Kosten €12,50 p.p. (film 
en lunch) of €7,50 p.p. (alleen film). De 
volgende matinees zijn: 3 juli en  
4 september.

Lezing Kabbala
Donderdagmiddag 6 juli komt 
Marcella Levi een lezing geven 
"Wijsheid of bijgeloof" over de 
Kabbala. Kabbala is een vorm van 
Joodse mystiek. Voorafgaande 
aan de lezing is er de mogelijkheid 
om samen te lunchen van 12:00 
tot 13:00 uur. Om 13:00 uur start 
de lezing. Na afloop is er tijd om na 
te praten met koffie/thee. Kosten 
€12.50 p.p. (lezing en lunch) of €7,50 
p.p. (alleen lezing).

 
 
 
 
 

Lezing & mini concert 
Sefardische muziek
Maandagmiddag 17 juli is er 
een lezing met miniconcert over 
Sefardische en Ladino muziek met 
vooraf de mogelijkheid om samen te 
lunchen van 12:00 tot 13:00 uur. Om 
13:00 uur start de lezing. Na afloop 
is er tijd om na te praten met koffie/
thee. Kosten €17,50 p.p. (lezing en 
lunch) of €12,50 p.p. (alleen lezing).

Ontmoeting op de 
donderdagochtend
Elke donderdag van 10:00 tot 12:00 
uur. Kosten €2,50 p.p incl. koffie/
thee. Voor iedereen die op zoek is 
naar ontmoeting, vriendschap en 
gezelligheid. Een vast moment in 
de week om vertrouwde gezichten 
te zien en nieuwe mensen te 
ontmoeten. 

Verder hebben we ook nog
Wandelen met Lev, Joodse Cultuur 
geschiedenis, schilderen en tekenen, 
conversatie Ivriet, online voorlezen en 
veel meer. 

Informatie en aanmelden via  
lev@joodswelzijn.nl of via  
088 16 52 255 (Lev secretariaat).
 
 
Alle JMW, Catom en Freyda 
activiteiten zijn mede mogelijk 
gemaakt door Maror. 

Thursday, 22 June, Utrecht 

Storytelling Night Utrecht
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Geleerd en Bernaers
Op zoek naar informatie over de 
Fam. Geleerd en naar info over het 
verzetsverleden van onze oma 
Gabrielle Prudentia Bernaers  
(14-09-1913 (Zwijndrecht, België) – 
12-03-2003) getrouwd met Philip 
Geleerd (07-06-1890 – 13-09-1959). 
Zij woonde tijdens de oorlog in de 
Lepelstraat in Amsterdam. Beiden 
namen deel aan de verzetsgroep Tap. 
Verder: Regina Geleerd-Wolff  
01-02-1864 Harlingen–  
09-04-1943 Sobibor, zij woonde in 
de Van Musschenbroekstraat 23-25, 
te Amsterdam samen met haar zoon 
Hartog Geleerd en schoondochter 
Branca Rabbie. We zijn ook op zoek 
naar foto’s van Gerrit Peereboom, 
05-02-1938 - 11-06-1943, die woonde 
in de Van Musschenbroekstraat 
23-25 te Amsterdam. Zie verdere 
informatie op joodsmonument.
nl. Ik ben ook op zoek naar het 
adres van mijn vader Harry Geleerd 
(Bernaers) 15-03-1935- 23-08-2001 
in Friesland tijdens de oorlog, rond 

1943, misschien niet onder de naam 
Geleerd maar misschien wel onder 
de naam van zijn moeder Bernaers.
Reacties naar Esther van Scheppingen-
Geleerd, geleerd@caiway.nl.
 
Jacobus Mozes Lob
Ik ben op zoek naar de nazaten van 
Jacobus Mozes Lob, de grote man 
achter Plateelfabriek De Distel. Na 
de verkoop van de fabriek werpt 
hij zich op als bestuurder van vele 
Joodse verenigingen en instellingen. 
Samen met zijn vrouw Liberta Wolf 
krijgt hij twee dochters. Het laatste 
adres na het overlijden van zijn vrouw 
is: Waldeck Pyrmontlaan 20-I. Van 
dochter Johanna Eleonora is bekend 
dat ze drie zoons kreeg. Van dochter 
Ella Liberta is mij alleen bekend dat zij 
getrouwd zou zijn met een F.C. van den 
Bergh. De reden is dat ik een verhaal 
wil schrijven over Jacobus Mozes 
Lob, ook om mijn onderzoek over de 
plateelfabriek af te ronden. Ik zou 
heel graag met een van de nazaten in 
contact komen.  
Zie ook de pagina over Jacobus Lob 
op https://geheugenvancentrum.
amsterdam.
Reacties naar Frits Slicht, 
f.slicht@kpnplanet.nl.

Familie Wolff uit Elburg
Voor mijn onderzoek naar de Joodse 
families in Elburg ben ik op zoek naar 
fotomateriaal van de familie Wolff 
uit Elburg. Barend Wolff (1857-1937) 
was ruim vijftig jaar voorzitter van 
de Joodse gemeente in Elburg. Hij 
maakte deel uit van een welgestelde 
Joodse familie in Elburg. De familie 
Moerel uit Tilburg was verwant aan 
de familie Wolff. Alle informatie 
over de familie Wolff is welkom.
Reacties naar Willem van Norel, 
willemvannorel56@gmail.com.

Jantje (David) Vos
Jantje Vos, echte naam David, was 
rond 1942 in Scheveningen onderge-
doken bij mijn grootouders, Leendert 
en Anna Grootveld en hun dochter 
en zoon. Jantje moest na enige tijd, 
vanwege toenemende dreiging op 
een nieuw adres worden onderge-
bracht. Hij heeft de oorlog overleefd 
en is mijn grootouders komen zoe-
ken, hoorden zij van buren, maar zij 
waren niet thuis en Jantje beschikte 
niet over het juiste adres. We heb-
ben nog een foto en een speelgoedje 
van Jantje en willen dat graag aan 
hem of zijn nabestaanden geven. 
Reacties naar Hanneke Dreves, 
dreves5@ziggo.nl.

Sjoekertjes

Je kan een sjoekertje sturen naar 
benjamin@joodswelzijn.nl.

Deadline voor het Rosj Hasjana 
nummer is 9 augustus 2023.

Doneren met een acceptgiro kan niet meer

De Benjamin is heel dankbaar voor de steun die velen door de 
jaren heen op deze manier hebben gegeven.

Per 1 juli 2023 verdwijnt de acceptgiro. Donaties kunnen 
nu op de volgende manieren worden gedaan: 

• Stuur het nieuwe donatieformulier op pagina 46 gratis  
 op naar JMW voor eenmalige of periodieke bijdrages. 

• Doneer rechtstreeks aan rekening     
 NL15INGB0000204420 ten name van  
 Stichting JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam. 

• Bezoek onze website:  
 joodswelzijn.nl/benjamin-online/donatie 

Nog veel leesplezier met de Benjamin, 
mede mogelijk gemaakt door uw steun!
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Creativiteit helpt mensen om ervaringen, problemen en emoties 

te verwerken. Deelnemers schrijven in de bijeenkomsten op een 

creatieve manier over hun leven en wie ze zijn. Je bepaalt zelf  

wat je schrijft. 

Iedereen ontwikkelt een eigen stijl en bij elkaar vormen de 

geschreven stukken een “mozaïek van je leven”.  

De geschreven stukken worden aan elkaar voorgelezen, 

mits je dit wilt, en je ontvangt feedback van de groep 

en de groepshulpverlener waardoor herkenning en 

erkenning ontstaat. 

De groep komt 10 keer bij elkaar. Doe mee en laat je 

verrassen door de kracht van creatief schrijven!

Informatie & aanmelden:

spreekuur@joodswelzijn.nl

088  165 22 00

www.joodswelzijn.nl

Gespreksgroep

Levensverhalen
schrijven

www.freyda.nl

Scan de
QR-code

Wat is jouw 

verhaal?



Levensverhalen schrijven
(Zomer Amsterdam & Dieren)
Tijdens deze nieuwe schrijfgroep 
ga je onder begeleiding van 
een groepshulpverlener per 
bijeenkomst twee stukjes 
schrijven over een bepaald 
thema. Op deze manier creëer je 
een “mozaïek van je leven”. We 
lezen de geschreven stukjes aan 
elkaar voor, je ontvangt feedback 
van de groep en de hulpverlener 
waardoor (h)erkenning ontstaat. 

Eenmalige bijeenkomst  
Verlies en Rouw
(juli Zwolle)
Het verlies van een dierbare is 
ingrijpend en brengt veel emoties 
en gevoelens met zich mee. Wie 
rouwt, doet dat op zijn eigen 
manier en in zijn eigen tempo. 
Maar iedereen heeft te maken 
met verdriet en gemis. Tijdens 
deze bijeenkomst vertellen de 
groepshulpverleners over verlies 
en rouw en praat je er met elkaar 
over aan de hand van een thema. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
vertrouwelijkheid en veiligheid en 
biedt (h)erkenning en steun.

Ben jij kind van een
ouder die de oorlog heeft 
overleefd?
(September in Amsterdam en 
vooraankondiging Den Haag)
Kinderen van oorlogsoverle-
vende(n) zoeken vaak pas op 

latere leeftijd hulp, omdat ze zich 
bijvoorbeeld niet realiseren dat 
hun klachten gerelateerd zijn aan 
de oorlogservaringen van hun 
ouders, of vanuit een gevoel dat 
hun lijden er minder toe doet. Ze 
mogen het verdriet van de oorlog 
bijvoorbeeld niet van zichzelf 
toe-eigenen. Dit zorgt ervoor 
dat het plaatsen van die emoties 
alleen maar lastiger wordt, waar-
door eenzaamheid een sluikend 
bijkomstig probleem is. Dit traject 
biedt daarom bij JMW een grote 
mate aan herkenning.  

NIEUW
Heb jij de zorg voor een naaste?
(Start najaar in Amsterdam)
Zorgen voor een naaste is een 
mooie taak, maar dit kan ook 
zwaar zijn. En je zorgen maken 
om een naaste is misschien nog 
wel zwaarder. Wellicht heb je 
bepaalde vragen, of wil je weten 
waar je terecht kan voor hulp of 
ondersteuningsmogelijkheden. 
Daarbij weten familie en vrienden 
niet altijd wat jij als mantelzorger 
meemaakt of je wilt hen niet 
belasten. Het kan dan fijn zijn 
om met anderen te praten die 
in een vergelijkbare situatie 
zitten. Zij kunnen je 
begrip, steun en nieuwe 
perspectieven 
bieden. Door jouw 
ervaringen en 
zorgen te delen 

krijg je mogelijk ook meer inzicht 
in de situatie.
Neem de stap om je ervaringen 
met anderen te delen en vergeet 
niet om ook goed op jezelf te 
letten.

Voor alle groepen geldt dat deze 
alleen doorgaan bij voldoende 
aanmeldingen.

Meer informatie en aanmelden 
via spreekuur@joodswelzijn.nl of 
telefonisch via 088-1652200.

GESPREKSGROEPEN

Is een gespreksgroep iets voor jou? Ja, een gespreksgroep past bij jou als je goed 
kan luisteren en graag ervaringen wil delen. Het is voor mensen vaak prettig om 
zaken met elkaar te delen in een veilige (Joodse) omgeving, doordat herkenning 
te vinden is in elkaars verhaal. Op deze manier vind je erkenning voor je eigen 
gedachten en dilemma’s. De komende tijd starten we met de volgende groepen:

Gespreksgroepen
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ABONNEREN OP DE GRATIS BENJAMIN, HET KWARTAALBLAD VAN JMW.

 Ik wil het blad gratis viermaal per jaar thuis ontvangen (in Nederland).

 Ik wil de Benjamin in het buitenland ontvangen (ontvang een offerte voor de verzendkosten).

 Ik wil informatie over de gesproken Benjamin ontvangen.

         

Achternaam  Voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Land  

 Email  Handtekening  
 

 Ik wil via de email af en toe nieuws ontvangen over de Benjamin (nieuwe nummers, podcasts etc.)
 Afmelden kan altijd via een link in de email.

Dit formulier ongefrankeerd in een gesloten enveloppe opsturen naar:  

JMW, Administratie  Benjamin, Antwoordnummer 47160, 1070 WB Amsterdam.

– Lea weet van Joodse zaken

– Ferry wat van de Benjamin

Samen
maken ze de

tweewekelijkse

BENJAMIN

PODCAST

Luister via het JMW podcast kanaal
op alle grote platforms: Spotify, Apple, 
Google en joodswelzijn.nl/benjamin-categorie/podcast
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STEUN DE BENJAMIN MET EEN DONATIE

De Benjamin is het gratis kwartaalblad van JMW dat mede mogelijk wordt gemaakt door de genereuze donaties  
van onze lezers.

 Ik wil de Benjamin steunen met een eenmalige bijdrage van € 
 en machtig JMW dit af te schrijven.

 OF

 Ik wil de Benjamin steunen voor een langere tijd met een periodieke bijdrage.  

 Ik machtig JMW voor een bedrag van: 
 

  € 15  per maand

  € 27,50  per kwartaal

  € 50  per half jaar

  een ander bedrag €   per jaar

         

Achternaam  Voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats  

IBAN    

Datum   Handtekening 

 
Alle velden volledig invullen en zowel de keuzes als de gegevens goed nakijken.
 
Machtiging juist intrekken?* Dat kan ook met dit formulier.   Ik wil mijn machtiging intrekken.
*Ook voor machtiging intrekken graag alle gegevens invullen.

Stichting JMW staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Deze gift is daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Zie joodswelzijn.nl/meer-over-jmw/anbi/

Dit formulier ongefrankeerd in een gesloten enveloppe opsturen naar:  

JMW, Financiële Administratie, Antwoordnummer 47160, 1070 WB Amsterdam.

Doneren aan de Benjamin 

Online doneren via 
https://joodswelzijn.nl/benjamin-online/donatie/   

Of gebruik het formulier hieronder op de pagina.



Telefonisch spreekuur
Onze maatschappelijk werkers  

zijn te bereiken van maandag t/m 

vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur  

op 088 - 165 22 00 of via  

spreekuur@joodswelzijn.nl. 

  
HOOFDKANTOOR 
Amsterdam 
Van Boshuizenstraat 12 

1083 BA Amsterdam 

088 - 165 22 00 

info@joodswelzijn.nl 

joodswelzijn.nl & freyda.nl

JMW LOCATIES
Onderstaande locaties zijn alleen op 

afspraak te bezoeken. Voor contact 

bel 088 – 165 22 00 of mail naar 

info@joodswelzijn.nl.
 

Arnhem    
Mr. E.N. van Kleffenstraat 6 

(Station 026)

6842 CV Arnhem

Den Haag
Koninginnegracht 19 

(Taurogebouw) 

2514 AB Den Haag

Rotterdam
Het Huis van de Wijk

Kipstraat 37

3011 RS Rotterdam

Lev – Informatie- en  
ontmoetingscentrum
Kastelenstraat 80

1083 DE Amsterdam

Cliënten- en 
Deelnemersraad (CDR) 

Iedereen die met JMW te maken 
krijgt als cliënt, deelnemer of 
gebruiker van onze diensten, kan 
terecht bij de Cliënten- en Deel- 
nemersraad (CDR). De raad is een 
belangrijke schakel tussen u en de 
organisatie en kan uw belangen 
behartigen, maar ook ideeën 
overbrengen, (veranderende) 
behoeftes signaleren en vanuit de 
doelgroep adviseren. 

De Cliënten- en Deelnemersraad 
en JMW hebben onderlinge 
afspraken gemaakt over de 
medezeggenschap en inspraak van 
cliënten via de CDR.

Voor de CDR is het belangrijk van 
u, als gebruiker van de diensten 
van JMW, te horen hoe u over het 
werk van JMW denkt. Daarom 
nodigen wij u uit om contact met 
ons op te nemen. Uw ervaringen, 
ideeën en suggesties zijn van 
harte welkom. De CDR is geen 
klachtencommissie, maar komt wel 
op voor uw belangen. U kunt mailen 
naar cdr@ joodswelzijn.nl 

Huidige leden: Joost Weijel,  
Marguerite Berreklouw, Erica Polak, 
Femke Roos (voorzitter) en  
Nico Peper 

Zie ook: joodswelzijn.nl/ 
meer-over-jmw/organisatie

De Benjamin wordt vooral 
gemaakt door een redactie 
van vrijwilligers:

Lea van Coeverden 
Journalist 

Patrick Sternfeld 
Achtergrond in HR

Jolan Toff
Voormalig 
medewerker van  
JMW

Karien Anstadt
Voormalig 
medewerker van 
JMW

Marianne Fuchs 
Voormalig 
medewerker  
van JMW
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Heden en verleden in 
de mediene

belang voor het begrijpen van onze geschiedenis en 
het maken van verantwoorde beslissingen voor de 
toekomst. 

Het doel van deze 3-daagse cursusreeks is om 
ontmoetingsplekken op te zetten ter versterking van 
Joodse identiteit én Joods erfgoed in de Mediene.

In oktober 2023 starten wij deze cursus in Zuid-
Holland. Ben jij geïnteresseerd of wil jij op de hoogte 
worden gehouden?

Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar 
Anita Oranje via a.oranje@joodswelzijn.nl.

“De Nederlandse samenleving worstelt met haar 
Joodse erfgoed. Regelmatig duiken berichten op over 
panden die afgebroken gaan worden of een nieuwe 
bestemming krijgen.” 
Zo schrijft Bart Wallet, Hoogleraar Joodse studies 
aan de Universiteit van Amsterdam, in een essay 
gepubliceerd in het NIW in 2021.  

Het behoud van Joods erfgoed is belangrijk, omdat het 
ons helpt om de geschiedenis en cultuur te begrijpen. 
Het vormt een bron van verbondenheid, begrip en 
trots met de gemeenschap. Maar erfgoed is ook een 
essentieel onderdeel van de collectieve identiteit en het 
collectieve geheugen, het behoud ervan is van cruciaal 

3-daagse 
cursus 
Platform JEI 

Zuid-Holland kent een grote verscheiden heid aan Joods erfgoed, van Leiden tot 

aan Dordrecht. En wij nemen je graag mee in de nog levendige geschiedenis van 

deze kehilles (Joodse gemeenten). 

Fo
to

: s
yn

ag
og

ed
el

ft
.n

l 

Zuid-
Holland

Meer informatie is te vinden op 
joodswelzijn.nl/platform-joods-erfgoed-identiteit

Het programma is bedoeld voor iedereen met een 
Joodse achtergrond en/of partner.


